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Aan het einde van de Risorgimento (1815-1870), de eenwording van Itali€, vochten

in totaal zo’n twaalfduizend vrijwilligers, waaronder meer dan drieduizend
Nederlanders, in het pauselijk leger tégen die eenwording. Tegenwoordig bevinden
zij zich in een schaduwrijk hoekje in de geschiedenisboeken maar aan het einde van
de negentiende eeuw werden zij gezien als helden. In dit artikel richt de auteur de
aandacht op twee van hen, om de onderlinge verschillen en de veelkleurigheid van
hun levensverhaal duidelijk te maken.

Op 17 maart 1866 verscheen in het Weekblad van Tilburg, de streng katholieke voor-
loper van de latere Tilburgse Courant, een ingezonden brief. Naast algemeen buiten-
lands nieuws, waarbij de nadruk lag op politiek, en binnenlandse berichten over
misdaad en straf, publiceerde het Weekblad vooral over de paus en andere zaken die
voor de katholieke lezer van belang werden geacht. De auteur van de brief werd niet
bekendgemaakt. Naar hem werd eenvoudigweg verwezen als ‘één der Pauselijke
zouaven, uit Tilburg vertrokken’. Het weekblad had al vaker over deze vrijwillige
soldaten geschreven, maar nog nooit zo uitgebreid. Er zou nog een hele reeks brie-
ven volgen. De naam van de auteur van deze serie van zo'n zestig brieven, die in
een periode van twee jaar verschenen, werd niet onthuld. Inmiddels is vast komen
te staan dat frater Mauritius, afkomstig uit het fraterhuis te Tilburg en geboren als
Levinus Vliegendehond, verantwoordelijk was voor de wijdlopige beschrijvingen en
ooggetuigenverslagen die de lezers van het Weekblad het gevoel zullen hebben ge-
geven zelf aanwezig te zijn geweest bij de glorieuze strijd om het pauselijk erfgoed.’

Stichtelijke brieven

o

Door hun detaillering maken de brieven van Levinus Vliegendehond het mogelijk
om, soms van dag tot dag, na te gaan hoe de Nederlandse zouaven in Itali¢ de dag
doorkwamen: ‘Des morgens bij het aanbreken van de dag wordt de reveille gebla-
zen', schreef hij op 11 maart 1866, ‘waarbij de kok, met zwarte koffij en suiker bij
zich, U komt wakker maken; men moet zich alsdan spoeden om klaar te zijn voor
het exerceeren waarvoor een half uur later geblazen wordt, dit duurt tot 9 uur. Op dit
uur ontvangt men soep, vleesch, savoyekool, uijen, wortelen, aardappelen; veel pe-
per en andere zaken kruiden de soep; de rijst, die men in Holland in de soep heeft,
is hier door tarwebrood vervangen. Daarna maakt men zich gereed voor het appel,
dat om 11 uur op de markt plaats heeft en een half uur duurt.”

Levinus Vliegendehond werd geboren te ’s-Gravenhage op 15 februari 1838 als zoon
van de handschoenmaker Johannes Jans Vliegendehond en Anna Elizabeth Pietjou.
Na het overlijden van zijn vader in 1842 woonde hij met zijn moeder in Loosdui-
nen. In 1862 trad hij in als novice in het fraterhuis van de Congregatie van Onze
Lieve Vrouwe Moeder van Barmhartigheid te Tilburg en in 1863 legde hij de kleine
geloften af. Levinus vertrok op 4 februari 1866 (hij had dus dispensatie gekregen)
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naar Rome om zouaaf te worden en keerde terug op 12 ok-
tober 1868. Een jaar later legde hij de eeuwige geloften af
en in 1886 werd hij voor een periode van bijna tien jaar
uitgezonden als missionaris naar Curagao. Hij overleed op
7 september 1911 in het internaat De Ruwenberg te Sint-
Michielsgestel, waar hij woonde.

Dat de brieven van Levinus Vliegendehond werden gepu-
bliceerd is tamelijk uitzonderlijk. Mede doordat de meeste
Nederlandse strijders voor de paus gewone boerenjongens
waren, zijn er niet veel uitgebreide biografische beschrijvin-
gen van hen overgeleverd. Wel schreven zij vaak dagboek-
jes (soms op de lege pagina’s van hun militaire zakboekje)
en brieven.* Vliegendehond stuurde zijn brieven aan zijn
mentor in het fraterhuis te Tilburg, die ze voor publicatie
bewerkte en te persoonlijke opmerkingen schrapte. De ge-

Levmus Vllegendehond
uit: Tilburg. Tijdschrift
voor geschiedenis, monu-
publiceerde versie diende natuurlijk niet alleen een infor-  menten en cultuur
matief, maar ook een wervend en stichtelijk doel. Tilburgse zoeaven ten

Heel veel aandacht voor de Nederlandse zouaven heeft de  Striide voor de paus 14

historische literatuur lange tijd niet gehad. Pas in de laatste (1996)

dertig jaar zijn er in heemkundige tijdschriften lijsten ge-

publiceerd van zouaven uit een of meerdere plaatsen. In Frankrijk daarentegen zijn

vele biografieén en brievenboeken verschenen van mannen die hadden gestreden
voor de paus. Daarbij komt dat veel Fran-
sen direct na de val van Rome in 1870 te-
ruggingen naar hun vaderland om dienst
te nemen in de Frans-Duitse oorlog. Deze
strijd, begonnen door Frankrijk, liep uit
op een grote Franse nederlaag, maar werd

| vrijwel direct in de geschiedenisboeken

. geplaatst als heroisch. Veel Franse oud-
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apparticne a

O) (,COL/(./L(,, . zouaven dankten hun roem aan hun deel-
name aan deze oorlog.
s Y Aan die Frans-Duitse oorlog van 1870-

e oo (1) 1871 zouden ook enkele Nederlanders
deelnemen. Een van hen was de oud-

W ,,/4 T ‘ , J zouaaf Ignace Wils.5 Van hem zou, op-
\

merkelijk genoeg pas in 1930, een bio-
grafie verschijnen. Wils werd geboren in
Ravenstein op 11 januari 1849. Via zijn
it s i T K- i1 moeder, Marie Claudine Henriét, was hij
' Gt .| verwant aan Franse adellijke families én
; had hij banden met verschillende belang-

rijke geestelijken, vooral jezuieten. In zijn

Militair zakboekje (collectie auteur) jeugd heeft hij korte tijd op het seminarie
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gezeten, maar in 1862 staakte hij deze opleiding om naar het Handelscollege te gaan.
Op 4 oktober 1864 vertrok hij naar Rome samen met zijn twee jaar oudere broer
August. Tien dagen later werden zij beiden ingeschreven in het register als zouaaf.
De achtergrond van Vliegendehond en Ignace Wils liep dus nogal uiteen: de eerste
was, zoals de meeste Nederlandse zouaven, van eenvoudige komaf, de laatste kwam
uit een welgesteld milieu.

De ltaliaanse eenwording

Levinus Vliegendehond en Ignace Wils zijn slechts twee van de meer dan driedui-
zend Nederlanders die vrijwillig deelgenomen hebben in het leger van paus Pius IX.
In de periode 1860-1870 kwamen er vanuit de gehele katholieke wereld jonge man-
nen naar Italié om het gebied van de paus te verdedigen tegen de nationalistische
krachten die het zuiden en het noorden wilden verenigen tot één staat.

Na de val van Napoleon had de paus de Kerkelijke Staat — die bestond uit Rome en
Lazio, Umbrié en de Marche en daardoor Italié in tweeén verdeelde — teruggekre-
gen. Toen op 21 juni 1846 Giovanni Mastai-Feretti werd verkozen tot paus Pius IX,
dacht men aanvankelijk een min of meer progressieve kardinaal met een lichte hang
naar het liberalisme te hebben benoemd tot het hoogste ambt. Hij ondersteunde
democratische voorstellen zoals de instelling van een gemeenteraad in Rome en
voorvechters van eenwording dachten dat ze niets van hem te vrezen hadden. In
1848 maakten de inwoners van de provincies Venetié en Lombardije gebruik van de
onrust in het nabij gelegen Oostenrijk om de bezettingsmacht van dit laatste land
te verjagen. Pius IX vaardigde daarop een document uit dat kon worden gelezen als
een soort grondwet en steun in de rug voor deze gebieden. Het Oostenrijkse leger
viel opnieuw Venetié binnen, met als doel het noorden te heroveren maar de koning
van het aangrenzende Piémonte bood verzet en trok ten oorlog. De paus wilde geen
partij kiezen tegen het katholieke Oostenrijk en verloor zo grotendeels de steun van
het volk. Na een opstand in Rome werd hij gedwongen te vluchten naar de burcht
Gaeta bij Napels. Hij kreeg echter militaire steun van de Franse keizer Napoleon
I11, zoon van de vroegere koning van Holland en neef van de grote Napoleon Bon-
aparte. Na een rommelige strijd kon de paus in april 1850 terugkeren naar Rome.
De vrijheidsstrijd in Italié werd hierdoor juist versterkt en vanaf dat moment lagen
de pauselijke gebieden zowel vanuit het noorden als vanuit het zuiden onder vuur.
Camillo Cavour, minister-president onder koning Victor-Emanuel II van Piémonte,
besefte dat Rome pas veroverd kon worden als Frankrijk zich had teruggetrokken.
Door slimme diplomatie, waarvoor onder andere Napoleons maitresse gravin Cas-
tiglione werd ingezet, bewerkstelligde Cavour een huwelijk tussen een neef van de
keizer en de dochter van de koning. Zo werden de banden met de Fransen aan-
gehaald en wist Cavour Napoleon over te halen naar het kamp van de Italiaanse
strijders voor eenwording. Eén gevolg van deze afspraak was dat de gebieden rond
Savoye en Nice, waar die andere strijder, Garibaldi, was geboren, Frans grondgebied
werden. Verder zou Frankrijk Piémonte steunen in de strijd tegen Oostenrijk. In

200
2012 - Jaarboek van het CBG - deel 66



1859 begon de strijd en volgens afspraak stuurde Frankrijk troepen naar Genua. De
Oostenrijkse troepen rond Rome werden teruggetrokken en verschillende Italiaanse
steden kozen de kant van koning Victor-Emanuel. Napoleon III manoeuvreerde di-
plomatiek behendig door steun te geven aan Piémonte en zich tegelijk publiekelijk
te onderwerpen aan het gezag van de paus, zonder iets te zeggen over diens gebie-
den. Hoewel de paus de Franse troepen nodig had om Rome te behouden, deed hij
voorkomen of zijn eigen leger ook zou volstaan om het grondgebied te verdedigen.

De zouaven

9,
ix4

Grijsblauw wollen zouavenuniform bestemd voor Nederlandse
zouaven omstr. 1865 (coll. Legermuseum Delft)

De Belgische graaf Xavier de Mérode, priester en onderminister van Oorlog van de
paus, benaderde de beroemde Franse generaal Léon de Lamoriciére om het pause-
lijk leger te leiden. Deze laatste had zijn reputatie te danken aan door hem gewon-
nen veldslagen in Algerije en breidde het leger uit naar zo'n vijftienduizend man.
Onder invloed van De Mérodes Belgische connecties kwam er een actieve werving
van vrijwilligers op gang, waardoor Belgen in de begindagen van het pauselijk le-
ger oververtegenwoordigd waren. De Franstalige vrijwilligers werden al snel offi-
cier, de Vlamingen bleven meestal gewoon soldaat. Zij werden ondergebracht in
de zogenaamde Tirailleurs Franco-Belges, de Frans-Belgische Schutters. De kleding
werd afgeleid van de typische dracht die de officieren uit Algerije kenden — voor die
tijd was het een zeer apart ontwerp dat afweek van de standaard legeruniformen.
Deze kleding werd ook al gedragen door een Frans corps dat zich had vernoemd
naar de oorspronkelijke stam van de Kabylen, die door de Fransen zouaves werden
genoemd. Al snel werd dit de gangbare naam voor de pauselijke troepen en noemde
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iedereen hen Zuavi Pontifici, pauselijke zouaven. Levinus Vliegendehond beschrijft
de kleding uitvoerig:

Onze kleeding beslaat uit een ondervest zonder mouwen van voren dicht, hetwelk op den linker schouder en on-
der den linkerarm wordt digtgeknoopt; daarover een buisje welks panden van voren rond zijn afgesneden; deze twee
kleedingstukken zijn ruimschoots afgezet met rood galon. Op de regter borst is het wapen van Z.H. (=Zijne Heiligheid
de Paus) bevestigd; de broek is lang en ruim, zoodat er goed twee van konden gemaakt worden, doch is onder de knieén

opgebonden (...).7

Vanaf 1863 kwam de berichtgeving over de strijd in Itali€, die in de katholieke pers
werd gebracht als een strijd om het erfgoed van Petrus, ook in Nederland goed op
gang. De voorstanders van Italiaanse eenwording werden zwartgemaakt, omdat zij
de paus zijn wereldlijke macht wilden ontnemen. Deelname in het leger van de paus
was een erezaak voor iedere goede katholieke man (vrouwen werden uiteraard niet
toegelaten). De grote hoeveelheid aanmeldingen werd ongetwijfeld ook veroorzaakt
doordat de Nederlandse katholieken zich ‘bevrijd’ voelden en sterke behoefte had-
den zich publiekelijk te manifesteren na totstandkoming van de liberale grondwet
van 1848 en het herstel van de bisschoppelijke hiérarchie vijf jaar later. Hoewel pro-
testanten openlijk twijfelden aan de loyaliteit van jongens die gingen vechten voor
een andere vorst (namelijk de paus), was de strijdkreet van de Nederlanders in Italié:
‘Voor paus en koning’. Zo werd Pius IX verbonden met Willem III.

Taalgrenzen en standsgrenzen

De eerste jaren hadden Fransen en Belgen nog de overhand, hoewel er ook toen al
Nederlanders in het leger deelnamen. Onder hen bevond zich Otto baron van Lams-
weerde (geb. Zutphen 25 november 1841, nam dienst op 1 januari 1861) en Jacobus
Johannes 't Hoen (geb. Monster 3 april 1825, nam dienst op 24 jan 1861). Zij zijn ook
vertegenwoordigers van de twee uitersten in het leger: aan de ene kant edellieden,
die vrijwel direct officier werden, en aan de andere kant mensen van eenvoudige
komaf, die gewoon soldaat bleven en hoogstens werden bevorderd tot korporaal.
De voertaal van het leger was Frans; kennis van deze taal was een voorwaarde voor
promotie tot de hogere rangen. Vliegendehond sprak Frans en werd dus ook snel
bevorderd: eerst tot korporaal (10 maart 1867) en vervolgens tot sergeant (1 oktober
1867). Een benoeming tot luitenant wees hij af onder druk van de Utrechtse aarts-
bisschop mgr. Zwijsen.

Uit Nederland en Vlaanderen namen vooral mannen dienst uit de lagere klasse.
De beroepen (boeren)knecht, dagloner en arbeider komen het meeste voor op de
inschrijvingslijsten. Minder vaak werden beroepen opgegeven die meer scholing
vereisten, zoals horlogemaker of schoolmeester. Uit Wallonié en Frankrijk meld-
den zich met name mannen aan die in principe geen beroep uitoefenden of dat
gemakkelijk twee jaar konden neerleggen. Het ging vooral om jongere zonen van
edellieden of van grootgrondbezitters. In ieder geval waren ze afkomstig uit een an-
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Tekening van zouaaf in de rang van officier, uit: Lo-
renzo Innocenti, Per il Papa Re. Il risorgimento Italiano

visto attraverso la storia del Reggimento degli zuavi =
pontifici 1860/1870 (Perugia 2004)

dere maatschappelijke klasse dan de Nederlandstalige mannen. Zelfs het grote con-
tingent Canadezen (zo'n 380 man) uit de katholieke, Franstalige provincie Québec,
dat eveneens grotendeels uit gewone arbeiders bestond, steeg sneller in de rangen
van het pauselijke leger” Hun Franse moedertaal zal hen daarbij hebben geholpen.
Ignace Wils schreef in het najaar van 1866 in een brief aan zijn moeder over de
mogelijkheden van bevordering. Net als zijn broer was hij zelf inmiddels korporaal.
‘Hoe het hier gesteld is, wat het avancement aangaat. Om kort te gaan, alle plaatsen
van graden zijn bezet door hertogen, graven en markiezen. Wat de baronnen aan-
gaat, deze zijn hier zooveel van alle landen, dat men er in een compagnie van 70
man 45 vindt.’

Reis

9,
o

De kosten van de reis naar Italié kwamen voor rekening van de aspirant soldaat.
Voor jongens uit de arbeidersklasse werd de reis vaak betaald uit een parochiefonds
of collectes. In enkele Nederlandse plaatsen ontstonden verzamelplekken: Tilburg,
Amsterdam (waar pater De Kruyf zeer actief jongens wierf)s en Oudenbosch. In
Brussel vond een eerste keuring plaats. Ook moest de toekomstige zouaaf daar een
bewijs van goed (katholiek) gedrag kunnen tonen; meestal was dit door de plaatse-
lijke pastoor ondertekend. De reis ging verder met de trein naar Parijs en Marseille,
vanwaar men met de boot voer naar Civita Vecchia, de havenstad bij Rome (het
noorden van Italié was uiteraard al door troepen van Victor-Emanuel bezet, dan wel
bevrijd). De tocht was niet alleen lang (28 uur in de trein Parijs-Marseille), maar
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ook ongemakkelijk: ‘ledereen zocht de boorden van het schip te bereiken om zich
te bereiden voor de zeeziekte die zich ook niet lang liet wachten,” schreef Levinus
hierover.®

In de bewaard gebleven brieven wordt veelvuldig geklaagd over het eten en het niet
goed kunnen begrijpen van de bevelen van de officieren. ‘De maccaroni, die men
soms ontvangt, is, hoewel een goed eten, toch niet door een Hollander bemind of hij
moet er aan gewoon zijn."° Het laatste probleem lijkt minder te worden als er lang-
zamerhand meer Belgen, die zowel Nederlands als Frans spraken, in rang stijgen.
Voor praktische zaken, zoals de biecht, waren er meertalige gedrukte lijsten, zodat
de gelovigen eenvoudigweg hun wekelijkse zonden konden aanwijzen.

Mentana en Rome

9,
Qe

Op 2 november 1867 vond bij Mentana de belangrijkste veldslag van de tienjarige
strijd plaats. Deze werd gewonnen door de pauselijke troepen. Terwijl August Wils
meestreed, lag zijn broer Ignace ziek in een hospitaal in Rome. Gedurende de vijf
maanden daar werd hij wel bevorderd tot sergeant.

Door de overwinning bij Mentana nam het aantal vrijwilligers voor het pauselijke
leger enorm toe: de grootste toestroom van vooral Nederlanders vond plaats in de
jaren 1868-1870. Ze hadden echter in die periode weinig te doen: behalve enkele
schermutselingen werd er alleen gevochten op 19 en 20 september 1870, toen Rome
werd aangevallen door de Italianen. Uit de brieven blijkt dat de zouaven vooral de
tijd doodden met de stad bekijken, de mis bezoeken en exerceren. Levinus Vliegen-
dehond schrijft zeer uitgebreid over een wandeling in Rome en concludeerde: ‘alles
wat men hier ziet, is wonderbaar in kunst of oudheid.”” Verder deed hij in zijn brie-
ven verslag van een (groeps)audiéntie bij de paus, het gevangennemen van rovers
en van een zouaaf die in het hospitaal lag. Meestal was ziekenhuisopname te wijten
aan — behalve verwondingen als gevolg van gevechtshandelingen — voedselvergifti-
ging, cholera of difterie.

27
Clxcarn

Vier zouaven uit de diverse regimenten, waterverftekening door Michel Hermanus van Tilburg mid-
den twintigste eeuw (coll. Legermuseum Delft)
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Verlangen naar avontuur

9,
o

Het levensverhaal van de broers Wils toont aan dat het dienst nemen in het zouaven-
leger niet alleen een devote uiting van katholiek geloof en trouw aan de paus was,
maar ook een mogelijkheid om op avontuur te gaan. Vooral Ignace, aan de hand van
wiens brieven later de biografie werd geschreven, liet zich meeslepen in de politieke
ontwikkelingen van zijn tijd. Wils is ook na de afloop van de diensttijd, die voor
Nederlanders gewoonlijk twee jaar duurde, in Rome gebleven. In 1869 raakte hij be-
vriend met Don Alfonso de Bourbon d’Este, broer van de Spaanse troonpretendent.
Ignace hoorde zo van de plannen van de carlisten om de Spaanse troon te veroveren
en vroeg om toestemming aan de paus om uit Rome te vertrekken en in Spanje aan
die strijd deel te nemen. Zijn broer August, inmiddels luitenant, zou hem niet ver-
gezellen. Hij keerde na de val van Rome naar Nederland terug,

De carlisten waren volgelingen van Don Carlos, broer van koning Ferdinand VII, en
vochten de benoeming door de koning van zijn dochter Isabella tot troonopvolger
aan. Carlos’ zoon zette in de tweede helft van de negentiende eeuw de strijd voort.
De carlisten hadden vooral steun in Baskenland en Navarra en van de paus.

In juli 1869 kwam Ignace samen met enkele andere zouaven, onder wie de Neder-
lander Eduard Tepe (geb. Batavia 15 januari 1841) aan in Marseille en reisde vandaar
door naar Perpignan. De reis door Frankrijk was gevaarlijk: De Franse regering pro-
beerde carlistische vrijwilligers op te sporen en gevangen te zetten. In het hotel te
Perpignan ontsnapten Ignace en zijn reisgenoten ternauwernood aan ontdekking
en arrestatie door via een raam aan de achterzijde te ontsnappen. Te voet kwamen
zij aan bij de Spaanse grens. Hier troffen zij bij toeval een koerier die hun de route
wees naar een carlistenkamp in de Pyreneeén. Ignace werd dankzij zijn connecties
met Don Alfonso direct bevorderd tot onderluitenant.

Drie weken later werd de carlisteneenheid verslagen en werden Ignace en zijn met-
gezellen uiteindelijk net over de grens door Fransen gevangengenomen. Zij kregen
te horen dat ze geinterneerd zouden worden in Metz, tegen de Luxemburgse grens.
Ignace liet er die eerste nacht nog enkele brieven van de koning uit het gevangen-
kamp smokkelen. Hij werd na die actie terstond bevorderd tot eerste luitenant en
gedecoreerd in de Orde van Sainte Marguérite.

In Metz waren de omstandigheden voor de carlistische gevangenen zeer slecht. Ig-
nace werd uitgekozen om naar Parijs te gaan en daar bij de minister van Binnen-
landse Zaken een verbetering van de leefomstandigheden te bepleiten. In een brief
aan zijn moeder schrijft hij: ‘Den 18den ’s morgens vertrok ik naar Parijs. Al de ge-
interneerden van Metz waren aan het spoor. (...) Ik klappertande van de koude want
het is hier al verschrikkelijk koud. Een der officieren, die een prachtige Spaanschen
mantel droeg, verzocht mij dringend er op de reis gebruik van te maken, hetgeen ik
met liefde aannam. (...) Des avonds arriveerde ik in Parijs.’ Na met enig succes de
zaak te hebben bepleit, keerde hij terug naar het gevangenkamp te Metz.

In juli 1870 brak er oorlog uit tussen Frankrijk en Pruisen. Binnen een maand trok-
ken de Duitse troepen de streek bij Metz binnen. Ignace meldde zich aan bij een
korps vrijwilligers en vocht als gewoon soldaat mee in de Slag bij Gravelotte, waar
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hij zich zo heldhaftig gedroeg dat hij werd vermeld in de dagorder. Binnen een
maand was hij ook in dit leger opgeklommen tot officier. Naar eigen zeggen werd
hem door de commandant de keuze geboden tussen een bevordering of een onder-
scheiding in het Legioen van Eer. Hij koos te worden bevorderd tot tweede luitenant.
Eind oktober werd het Franse leger echter verslagen door Pruisen en zijn Duitse
bondgenoten en werd hij als gevangene naar Mainz vervoerd om voor de krijgsraad
te verschijnen. Ignace wist samen met zijn commandant te ontsnappen en nam
de trein. Aangekomen in Keulen op een perron vol met soldaten bleek zijn zoua-
venverleden van nut: de officier die het bevel had over het station en de manschap-
pen was eveneens oud-zouaaf. Deze nodigde de beide mannen uit voor een diner,
zonder te weten dat zij gezochte krijgsgevangenen waren en zorgde er eveneens
voor dat zij de volgende ochtend op de trein naar Brussel konden stappen. Vanuit
de Belgische hoofdstad reisden zij verder naar Tours. Ignace werd vervolgens door
zijn commandant meegenomen naar diens landgoed in Bretagne en kreeg zelfs het
aanbod mee te gaan naar Amerika, waar de familie naartoe zou emigreren. Maar
Ignace weigerde en vertrok naar Bordeaux, waar hij werd bevorderd tot kapitein. Op
19 januari 1871 ontmoette hij hier zijn broer, die op terugreis was vanuit Rome en
eveneens aan de Franse zijde meevocht. Hij maakte nu deel uit van het zogenaamde
Legioen van Westelijke Vrijwilligers, dat vijfduizend man sterk was. Het verging dit
legioen niet goed: in verschillende slagen, onder meer bij Orléans en Loigny, verloor
het honderden manschappen.

Ondertussen was de politieke situatie in Parijs zeer instabiel geworden. De regering
vluchtte en de Commune van Parijs voerde een schrikbewind. Ignace bevond zich
inmiddels in Parijs en werd gearresteerd en voor een tribunaal gebracht. Alleen
door te wijzen op zijn inzet en verdiensten voor Frankrijk kreeg hij gedaan dat hij

Ignace Wils als kapitein-commandant van het kamp
der Eclaireurs te La Rochelle. Uit: Ignatius Wils, Uit
den zouaventijd (Nijmegen [1930])
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Parijs mocht verlaten. In april 1871 keerde hij terug in Rotterdam, waar zijn moeder
woonde. Hij was toen tweeéntwintig jaar oud.

Zouavenverenigingen

Het verhaal van de ‘redding’ van Ignace op het station in Keulen na zijn ontmoeting
met een andere oud-zouaaf is typerend voor de corpsgeest van de zouaven. Na te-
rugkomst bleven Nederlanders die voor de paus hadden gevochten elkaar veelvuldig
opzoeken in verenigingen. De verschillende lokale groepen werden in het begin
van de twintigste eeuw samengevoegd tot één grote landelijke vereniging, de Al-
gemeene Nederlandsche Zouaven-bond, met onderafdelingen in tientallen steden
(telkens met een oud-zouaaf als voorzitter, bijgestaan door de pastoor). Inmiddels
is deze omgevormd tot een vereniging van nazaten van zouaven en pauselijk ge-
decoreerden. De Tilburgse muziekvereniging Sint Cecilia is voortgekomen uit een
onderafdeling van de Tilburgse vereniging voor oud-zouaven. Er heeft zelfs een on-
dersteuningsfonds voor armlastige oud-zouaven bestaan, waar regelmatig een be-
roep op werd gedaan. Op een bijeenkomst in 1892 ter herdenking van de Slag bij
Mentana vijfentwintig jaar eerder, kwamen honderden mannen uit het hele land
af. Oud-kolonel Athanase de Charette kwam speciaal uit Frankrijk over en de paus
verleende alle nog levende oud-zouaven alsnog de medaille Bene Merenti.

Meer dan vijthonderd zouaven kozen na hun diensttijd voor een religieus beroep.™
Levinus Vliegendehond zou als stichter van een fraterhuis in de West in de herin-
nering voortleven. Ignace Wils kon niet aarden in Nederland na zijn avonturen in
Frankrijk. Op 8 mei 1872 schreef hij aan zijn moeder vanuit Parijs: ‘Vandaag vertrek
ik naar Spanje. (...) Ik ga om te strijden voor een zaak, die waard is om te worden
verdedigd. Vaarwel.” Don Carlos probeerde nog altijd met steeds wisselende coalities

Foto van Ignace
Wils verwerkt

in een tekening.
Vervaardigd vlak
na zijn dood. Uit:
Ignatius Wils, Uit
den zouaventijd
(Nijmegen [1930])

Postzegel met afbeelding
van Levinus Vliegende-
hond als frater op de
Antillen, uitgebracht
vanwege het honderdjarig
bestaan van het fraterhuis
(collectie auteur)
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de Spaanse troon te bestijgen, echter zonder succes. Wils meldde zich bij hem en
werd prompt benoemd tot kolonel-commandant van een regiment dat hij doopte tot
carlistische zouaven. Een aantal maal behaalde hij overwinningen voor Don Carlos,
met name in april 1873 te Berga, in Catalonié. In een slag bij Orista in juni raakte hij
gewond. Op vrijdag 18 juli 1874 kwam hij om bij de bestorming van Igualada: één
kogel doorboorde zijn borst, een ander de buik. In de Nederlandse pers verschenen
uitgebreide artikelen over de ‘Held van Igualada’.

Vergeten roem

Van die heldenroem is weinig meer overgebleven, hoewel Nederland een groter aan-
deel aan het zouavenleger heeft geleverd dan welk ander land ook. In de historische
literatuur wordt vaak niet meer dan een enkele zin aan deze vrijwilligers gewijd.
Maar tot de verbeelding spreken ze kennelijk toch nog wel: naar aanleiding van een
kleine tentoonstelling in Workum in 2007 over elf zouaven, verscheen in dagblad
Trouw een bijna paginagroot artikel.”

De helden zijn inmiddels dus vergeten, alleen duiken ze soms nog op in een gene-
alogie of familiegeschiedenis. De hartstocht waarmee ze de paus te hulp snelden,
staat wellicht ver van ons af, hun avonturen kunnen ons nog altijd een beeld geven
van de tijd waarin ze leefden, vochten en stierven.

Noten
oo
1 Dit werd vastgesteld door een werkgroep in het der Augustijnen: vader der Nederlandse Zouaven ('s
gemeentearchief van Tilburg onder leiding van Jan Hertogenbosch 1930).

Hoofs. Zie hierover: Tilburg. Tijdschrift voor geschie- 9  Weekblad van Tilburg, 17 maart 1866 (brief van 20 febr).
denis, monumenten en cultuur. Tilburgse zoeaven ten 10 Weekblad van Tilburg, 14 april 1866 (brief van 29
strijde voor de paus 14 (1996), voorwoord. maart).

2 Weekblad van Tilburg, 14 april 1866 (brief van 22 11 Weekblad van Tilburg, 17 maart 1866.

maart 1866). 12 Victor Crombé, Zouaves pontificaux, entrés dans les

3 Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis 14 (1996) 74. ordres réligieux ou dans le clergé (Lille 1928).

4 Voorbeelden van beide varianten zijn te vindeninde 13 Het standaardwerk is: Fr. Christofoor (Theodorus
archieven van het Zouavenmuseum te Oudenbosch J. van Langen), Uit het epos der 3000 Nederlandse
en het Katholiek Documentatie Centrum te Nijme- Zouaven (Nijmegen 1947). Zeer gedateerd en zelfs bij
gen. vlagen hagiografisch, maar vanwege de anekdotes

5 Ignatius M.PA. Wils, Uit den zouaventijd (Nijmegen wel charmant. Veel moderner en internationaler is:
[1930]). Jean Genuel, La derniére guerre du Pape. Les zouaves

6  Weekblad van Tilburg, 24 maart 1866 (brief van 4 pontificaux au secours du Saint-Siége 1860-1870 (Ren-
maart). nes 1998). Hij besteedt echter nauwelijks aandacht

7 René Hardy en Elio Lodoni, Les zouaves pontificaux aan de Nederlanders. Raadpleeg daarvoor bijvoor-
canadiens (Ottawa 1976). beeld: Wim Zaal, De vuist van de paus. De Nederlandse

8  F. Spoorenberg, Pater Cornelis de Kruyf van de orde zouaven in ltalié 1860-1870 (Nieuwegein 1996).
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