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Verantwoording omslagfoto’s en illustraties

Vooromslag

‘Der Wohnsitz des Ob.d.W. General Winkelmann konn-
te noch nicht festgestellt werden

Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag (NIMH), Von
Sponeck, 505, inv.nr. 35.

Vooromslag binnenzijde

Links

Voorkant van het witboek over Japanse spionage en
subversiteiten in Nederlands-Indié uit 1942, Op de
voorkant staat een KNIL-militair die zich verzet tegen
het web van spionage en intrige. De Japanner is afge-
beeld als een spin.

Rechts

Brochures die op 25 augustus 1941 zijn uitgegeven
door de Ve en lle sectie van de Generale staf van het
KNIL. Hierin staan ‘Tactisch-technische aanwijzingen’
en 'Gegevens omtrent den vijand.

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam
(NIOD).

Achteromslag

Invalide, circa 1826. Handgekleurde kopergravure van
D. Sluyter naar B.J. van Hove, in: J.F. Teupken, Vervolg
van de beschrijving hoedanig de koninklijke Nederland-
sche troepen en alle in militaire betrekking staande per-
sonen gekleed, geéquipeerd en gewapend zijn ... (Den
Haag, Amsterdam 1826).

Legermuseum, Delft.

Achteromslag binnenzijde

Boven, links

Plattegrond met de route van Landeplatz Il (Ocken-
burg) naar het Konigliches Schloss (paleis Noordein-
de).

NIMH, Von Sponeck, 505, inv.nr. 58.

Boven, rechts -

Plattegrond Skizze Landeplatz Il met daarop het vlieg-
veld Ockenburg. De gearceerde cirkels geven de posi-
ties aan die eenheden van de 22. Luftlande Infanterie
Division ter beveiliging van het vliegveld moesten be-
zetten.

NIMH, Von Sponeck, 505, inv.nr. 53.

Onder, links

Overzicht van de Lade einheiten per transporttoestel
van de staf van de 22. Luftlande Infanterie Division, ge-
dateerd 29 maart 1940.

NIMH, Von Sponeck, 505, Inv.nr. 2.

Onder, rechts

Geheime Kommandosache! Een brief gericht aan de
commandant van de 22. Luftlande Infanterie Division,
Generalleutnant Von Sponeck, met als bijlagen platte-
gronden en een luchtopname van Paleis Noordeinde,
15 april 1940.

NIMH.
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Van de voorzitter

Militaire geschiedenis leeft! We kunnen dat vaststellen
als wij onze ogen de kost geven in verschillende mu-
sea en een bezoek brengen aan de betere boekhan-
del of militariabeurs. Ook ontelbare sites op het world
wide web schenken aandacht aan (aspecten van) het
militaire verleden. Jong en oud zijn uren zoet met
computergames die zijn geént op historische veldsla-
gen, luchtgevechten of zeeslagen. In de bioscopen en
op televisie trekken (anti)oorlogsfilms en documen-
taires drommen kijkers. Bij velen staan bepaalde scé-
nes uit films en series als The Longest Day, A Bridge Too
Far, Das Boot, Apocalypse Now en Band of Brothers voor
altijd op het netvlies gebrand. Het musicalspektakel
Soldaat van Oranje trekt in een omgebouwde hangaar
op het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg met
‘grensverleggend muziektheater’ honderdduizenden
bezoekers. De steeds uitverkochte voorstelling is tot
en met juli verlengd en de ingelaste extra matinee-
voorstellingen ‘lopen al behoorlijk vol.

Aan het publicatiefront is er evenmin sprake van ‘rust
aan de stukken! Onder de vlag van het Nederlands
Instituut voor Militaire Historie (NIMH) verschijnt een
dezer dagen van de hand van dr. Jaap de Moor een
prachtige biografie over het leven van generaal Simon
Spoor, tot zijn plotselinge dood in 1949 de Legercom-
mandant van de Nederlandse troepen in Nederlands-
Indié. Hetzelfde NIMH hield op 23 maart jongstleden
een fotoboek ten doop met als thema de geschiede-
nis van de Koninklijke Landmacht ten tijde van de
dienstplicht. Het bijna 400 bladzijden tellende klei-
nood (12,5 bij 17 cm) getiteld Het Legerboek werd ver-
vaardigd door Okke Groot en Ben Schoenmaker. De
commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal
R.A.C. Bertholee, presenteerde het eerste exemplaar
van Het Legerboek aan oud-reserve-eerste luitenant
mr. Paul van Vliet, de bekende cabaretier en good-
willambassadeur voor UNICEF, die zijn ervaringen in
militaire dienst heeft gebruikt voor zijn onvergetelijke
creatie Majoor Kees. In Het Legerboek, waarvoor ex-
clusief werd geput uit de fotocollectie van het NIMH,
passeren aan de hand van haarscherpe foto's onder-
werpen als infrastructuur, materieel, opleiding en oe-
fening, inzet en bijstand, tropenjaren, ceremonieel en
het soldatenleven de revue. Voor liefhebbers van de
geschiedenis van de Nederlandse landstrijdkrachten
zal het boek zonder twijfel een bron van kennis en

herkenning vormen.

De laatste jaren bloeien op veel plaatsen in het land
initiatieven gericht op het conserveren, restaureren
en publiek toegankelijk maken van het Nederlandse
militaire erfgoed. Niet zelden spelen daarbij bevlogen
vrijwilligers een betekenisvolle rol; door het investe-
ren van veel (vrije) tijd leveren zij met hun kennis, kun-
de en enthousiasme een bijdrage die niet altijd door
de ‘professionals’ kan worden afgedekt. De ene keer
gebeurt dat omdat de financiéle middelen ontoerei-
kend zijn, de andere keer schiet de kennis tekort en
dragen vrijwilligers of ‘amateurs’ de ontbrekende mi-
litair-historische puzzelstukjes aan. Eén van de sterke
punten van onze jubilerende vereniging is dat zij een
militair-historisch huis wil zijn dat onderdak biedt aan
zowel de geinteresseerde ‘leek’ als aan de (aanstor-
mende) beroepshistoricus. Om het in militaire termen
te vertalen: Mars et Historia is er niet alleen voor de
(ex)beroepsmilitair, maar ook voor de betrokken oud-
dienstplichtige en reservist, ja zelfs voor de wegens
broederdienst vrijgestelde of voor de eerste oefening
afgekeurde als hij (of zij) maar een warme belangstel-
ling heeft voor ons rijke militair-historische verleden.
De op stapel staande lustrumtentoonstelling die onze
vereniging in Naarden organiseert in samenwerking
met het Nederlands Vestingmuseum belooft een
fraaie afspiegeling te worden van de uiteenlopende
belangstellingsgebieden die onze leden boeien. De
door de leden beschikbaar gestelde objecten verbeel-
den als het ware de krijgsmachtsbrede en rijkgescha-
keerde Mars-paraplu waaronder bijzondere kunst-
voorwerpen, unieke documentatie en fascinerende
militaria schuil gaan. U kunt het deze zomer - vanaf 30
juni tot en met 25 september - allemaal zelf gaan be-
wonderen in een van Nederlands mooiste vestingste-
den. Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn
het Vestingmuseum in Naarden te bezoeken, dan is er
nog geen man overboord. In het volgende nummer
van ons verenigingsorgaan wordt u toch 'bijgepraat;,
want die aflevering van Mars et Historia staat in het te-
ken van de lustrumtentoonstelling.

Rolf de Winter,

Voorzitter.




edactioneel

Ook in dit tweede nummer van Mars et Historia van
het lopende jaar komen weer aspecten aan bod uit
twee eeuwen Nederlandse militaire geschiedenis.
Bovendien gaan twee van de vier artikelen over ma-
teriéle aspecten, te weten over de zogenaamde 'Von
Sponeck papieren’en over het Ereteken voor Verdien-
ste van de minister van Defensie. Zowel de liefhebber
van historie als de verzamelaar en degene die gein-
teresseerd is in bronnen, wordt bediend. Intrigerend
aan de 'Von Sponeck papieren’is enerzijds de gede-
tailleerde informatie waarover de Duitse invaller be-
schikte en anderzijds een opmerking als‘Der Wohnsitz
des Ob.d.W. General Winkelmann kénnte noch nicht
festgestellt werden; zie de vooromslag. In het artikel
‘Gegevens omtrent den vijand. Indrukken van het op-
rukkende Japanse leger 1941-1942'zijn de rollen om-
gedraaid, daarin gaat het over de informatie die het
Indisch leger verzamelde over de Japanners. Wat hier
opvalt is dat de Japanners onderschat werden terwijl
na de Russisch-Japanse oorlog gesproken werd van
de vernedering van Rusland en het beeld van de Wes-
terse superioriteit een flinke deuk opliep.

Naast vier artikelen treft u in dit nummer een bespre-
king aan van het boek ‘Verget ons niet’, inmiddels lo-
vend besproken in NRC Handelsblad, dat in het vorige
nummer was opgenomen in de rubriek literatuursig-
naleringen en heeft geleid tot een inzending van een
lezer. In deze editie van de signaleringen onder meer
twee boeken uit de stroom aan nieuwe publicaties
waar het Nederlands Instituut voor Militaire Historie
(NIMH) de laatste tijd voor verantwoordelijk is. Voorts
wordt met name uw aandacht gevestigd op het bij-

zondere boek Inventory and identification of forts in
Indonesia, het eindresultaat van een indrukwekkend
project waarbij onder anderen onze leden dr. Hans
Bonke en drs. J. Verbeek betrokken zijn geweest.

In het volgende nummer wordt de redactie bijge-
staan door de gastredacteuren Henk Bresser en mr.
Wil Zaagman, secretaris respectievelijk vice-voorzitter
van onze vereniging. Als leden van de lustrumcom-
missie zullen zij de kopij aanleveren voor een speciaal
lustrumnummer dat deels gewijd wordt aan de ten-
toonstelling.

Het eindejaarsnummer zal weer de inmiddels ver-
trouwde inhoud bevatten. Wat wel anders zal zijn is
dat de naam van ons redactielid drs. Anselm van der
Peet dan uit het colofon verdwenen is. Anselm heeft
helaas besloten de redactie te moeten verlaten zo-
dat hij zich volledig kan inzetten voor het schrijven
van een proefschrift. De redactie verliest in Anselm
een aimabele persoonlijkheid en een kritisch lezer
die niet alleen veel inhoudelijk kennis heeft maar
ook taalkundig zeer behendig is. Naast zijn persoon,
kennis en vaardigheden zullen we met hem ook een
stukje backup van het NIMH missen. De redactie zal
na Anselms vertrek weer op sterkte worden gebracht
door toetreding van drs. Laura Almagor, zij publiceer-
de reeds in ons blad. We heten deze derde vrouw in
de redactie van harte welkom!

Drs. Louis Ph. Sloos,

Hoofdredacteur.




Vijftig jaar wachten op erkenning.

Hoe Nederland omging

met zijn Waterloo-veteranen

Drs. Rene van Altvorst

Inleiding

Sinds 1990 staat het Nederlandse veteranenbeleid
hoog op de politiecke agenda. Na een lange bureau-
cratische en publicitaire strijd van vooral voormalige
Indié-gangers, raakte het Ministerie van Defensie er-
van overtuigd dat de veteranen meer zorg en aan-
dacht verdienden. De twee doelen die sindsdien wor-
den nagestreefd zijn enerzijds het vergroten van de
maatschappelijke acceptatie en erkenning van vetera-
nen en anderzijds een betere begeleiding van (oud-)
militairen die kampen met de fysieke en psychische
effecten van een uitzending. De laatste jaren is een
flink aantal stappen in de goede richting gezet, zoals
het oprichten van monumenten en het bevorderen
van relinies. Ook met de acceptatie vanuit de samen-
leving lijkt het de goede kant op te gaan, want zelfs
met alle politieke discussies rondom de ISAF-missie, is
de publieke opinie altijd opvallend positief gebleven
over ‘onze mannen en vrouwen in uniform’in Afgha-
nistan.

In dit artikel nemen we een groep veteranen van
minder recente aard onder de loep, namelijk de oud-
strijders van Waterloo, een zeer divers samengestelde
categorie. De Nederlandse krijgsmacht van juni 1815
was namelijk nog maar nauwelijks anderhalf jaar
daarvoor opgericht en had nog maar weinig weg van
een georganiseerd, gedisciplineerd en professioneel
leger. Het bevond zich in opbouw en zocht naar ma-
nieren om verschillende soorten soldaten tot een le-
ger te smeden. Aan de ene kant was er namelijk een
harde kern van professionele carriéresoldaten, zowel
huurlingen als Nederlanders, waarvan vele ervaring
hadden opgedaan in Franse dienst onder Napoleon.
Maar dit was niet voldoende voor de rol die Koning
Willem | na 1814 voor Nederland zag weggelegd als
middelgrote macht in Europa. En dus werden er ook

al meteen stappen genomen om de dienstplicht
te herstellen, zodat in geval van oorlog er snel een
groot aantal militairen kon worden opgeroepen, die
minstens een basistraining hadden doorlopen. Zo
ontstond er een kader-militieleger, bestaande uit een
hoog opgeleid en professioneel officierskorps, terwijl
het gros van de manschappen dienstplichtig en van
lager sociaal allooi was. Als gevolg hiervan zouden
onder andere Zwitsers, Nassauers, ‘Belgen, vrijwillige
studenten, beroepsofficieren van adel en dienstplich-
tige boeren zich scharen onder de Nederlandse vlag,
om op het veld van Waterloo de strijd met de Fransen
aan te binden.

Herdenk de doden en eer de levenden

Wie het hedendaagse Waterloo bezoekt, zou zeggen
dat er aan erkenning geen gebrek is. In de loop der
jaren zijn er meer dan honderd gedenktekens opge-
richt, de een nog groter dan de ander.! Toch staan ze
allemaal (soms zelfs letterlijk) in de schaduw van één
monument, de Leeuwenheuvel, die met zijn hoogte
van vijfenveertig meter het slagveld domineert. Het
duurde drie jaar voordat de gewenste hoogte van
deze heuvel werd bereikt, die de plek markeert waar
de Prins van Oranje gewond raakte door een ver-
dwaalde kogel. In schril contrast met dit gigantisch
eerbetoon staat het lot van de andere tienduizenden
strijders die aan beide zijden tijdens de slag sneuvel-
den of gewond raakten. Al direct na de slag dwongen
de Pruisen, die na hun geforceerde mars naar het slag-
veld te vermoeid waren om de Fransen te achtervol-
gen, de lokale bevolking een begin te maken met het
verwijderen van de tienduizenden lichamen. Het is
onmogelijk precies vast te stellen hoeveel soldaten er
in de grond van Waterloo hun laatste rustplaats von-
den, omdat slechts de lichamen van hoge officieren

I G. Fonteyn, 'Waterloo: de Leeuw. Over de Slag bij Waterloo die nog altijd aan de gang is, in: J. Bank en M. Mathijsen, Plaatsen van herin-

nering. Nederland in de negentiende eeuw (Amsterdam 2006) 73.




Invalide, circa 1826. Handgekleurde kopergravure van D.
Sluyter naar B.J. van Hove, in: J.F. Teupken, Vervolg van de be-
schrijving hoedanig de koninklijke Nederlandsche troepen en
alle in militaire betrekking staande personen gekleed, geéqui-
peerd en gewapend zijn ... (Den Haag, Amsterdam 1826).
Legermuseum, Delft.

geborgen en ceremonieel begraven zijn.? Gewone
soldaten kwamen terecht in enkele over het slagveld
verspreide massagraven, waar al dan niet een half-
slachtige crematie plaats vond.? Een ander deel van

15.000 voor de geallieerden.

de lichamen werd op een later tijdstip verbrand door
lokale boeren, die de as gebruikten als bemesting
voor hun akkers.#

Ook monumenten schoten al snel wortel in deze
vruchtbare grond en tegenwoordig bedraagt hun aan-
tal 135 stuks.> Opvallend is dat aanvankelijk slechts de
Pruisen en de Belgen eer bewezen aan al hun geval-
len landgenoten, dus ook de gewone manschappen,
terwijl de andere betrokken naties daar lange tijd niet
aan toe gekomen zijn.® Het overgrote deel van de mo-
numenten in en rond Waterloo is gewijd aan officie-
ren. De prins van Brunswijk, Lord Hill, Generaal Picton
en enkele persoonlijke adjudanten van Wellington
kregen zelfs hun eigen monument.

Ook in het Nederlandse leger werd een sterk onder-
scheid gemaakt naar rang en daarmee naar sociale
achtergrond. In de kerk van Waterloo hangt nog steeds
een herinneringsplaquette ter ere van enkele gesneu-
velde officieren.” Een apart gedenkteken is in dezelf-
de kerk gereserveerd voor de hoogste gesneuvelde
officier van het Nederlandse leger, generaal-majoor
J.B. Van Merlen, die bij Quatre-Bras dodelijk gewond
raakte toen hij de 2° brigade lichte cavalerie voorging
in de strijd.® Tot op de dag van vandaag ontbreekt het
nog aan een monument voor alle omgekomen Neder-
landers in deze strijd, hoewel erin 1990 een gedenkte-
ken is opgericht voor alle cavaleristen.

Ook wat betreft de erkenning van de overlevende sol-
daten, zien we dat die onevenredig in het voordeel
van de officieren uitvalt. De verdeling van de Militaire
Willems Orde, een maand voor de slag ingesteld om
het onervaren Nederlandse leger tot grote daden aan
te zetten, kon op weinig sympathie rekenen van de
manschappen.? Zo kregen alle bevelvoerende officie-
ren, tot aan de bataljonscommandanten, automatisch
een onderscheiding als ridder derde klasse.'? De rid-
derorde vierde klasse viel 'vrijwel alle andere stafoffi-
cieren en adjudanten’ ten deel en pas bij de rang van
kapitein en lager werd er een selectie toegepast en
gekeken naar de daadwerkelijke prestaties.!! Dat dit
systeem tot scheve gezichten leidde is niet verbazing-
wekkend. Zelfs van de Indische divisie, die helemaal

Het totaal aantal gesneuvelden (inclusief overleden gewonden) van de slag bij Waterloo wordt geschat op 20.000 voor de Fransen en

' The Battle of Waterloo: also of Ligny and Quatre Bras (Whitehall 1817), 38. De (onbekende) auteur beweert dat‘immense heaps of the dead

were burnt!

Fonteyn, Waterloo, 73.
http://7bvl.nl/nl/geschiedenis/monument.php.

Commonwealth War Graves Commission "Who cares, punt 6. www.cwgc.org/admin/files/Who%20Cares%20notes.pdf.

R, Pawley, P. Courcelle, Wellington’s Belgian Allies 1815 (Oxford 2001) 14.
8 Deze brigade is de voorloper van de Huzaren van Boreel, die ook nu nog ‘Quatre Bras'en ‘Waterloo' in het regimentsvaandel dragen.

? N.Vels Heijn, Waterloo, 157.
10 |bidem, 147.
" Ibidem, 147.




Links de Leeuwenheuvel met in het midden het panorama van het slagveld.
Legermuseum Delft,

niet op het slagveld aanwezig was, maar ter dekking
van de rechterflank bij Halle stond opgesteld, kregen
de officieren een onderscheiding.

Terugkeer in Nederland

Het nieuws dat de kroonprins zijn bloed had vergo-
ten voor de redding van het vaderland werd in Neder-
land met groot enthousiasme ontvangen.'? De mythe
die hieromheen werd gecreéerd, bepaalde voor veel
mensen en voor lange tijd het beeld van de slag bij
Waterloo. De overheid speelde hierbij ook een rol,
want terwijl de Nederlandse troepen onder zware
omstandigheden Napoleon achtervolgden door
Noord-Frankrijk, kwam de Staten-Generaal bijeen om
het ‘'manhaftige gedrag van den kroonprins' te belo-
nen met het domein van Soestdijk, dat ‘ten koste van
den lande, in bewoonbaren staat gebragt en gemeu-
bileerd zal worden.'3 Ook kreeg de prins de beschik-
king over een buitenpaleis in Brussel, natuurlijk op
kosten van de staat.

Het gros van het Nederlandse leger zag minder gele-
genheid zijn status als oud-strijder ten gelde te maken,

of er anderszins van te profiteren. De gehele Indische
divisie werd op 16 augustus al teruggeroepen naar Ne-
derland en in oktober en november scheepten zij zich
in voor de reis naar ‘De Oost’ om daar het Nederlandse
gezag te herstellen.'* Als vervanging arriveerden er
verse dienstplichtigen, aangevuld met enkele compag-
nieén vrijwilligers. Deze vrijwilligers, onder andere uit
Utrecht, Leiden en Den Haag, bleven echter niet lang
en waren in oktober eigenlijk de eerste troepen die als
‘oud-strijders’ naar (Noord-) Nederland terugkeerden.!>
Zij bestonden voornamelijk uit leden van de gegoede
burgerij, met genoeg geld om hun eigen uitrusting
te betalen en zelfs hun eigen paarden, want de cava-
lerie was een geliefd onderdeel bij deze vrijwilligers.
Ondanks het feit dat veel van hen te laat bij Waterloo
arriveerden om de veldslag mee te maken, vormde
dit geen belemmering voor hun medeburgers om
hun terugkomst veel luister bij te zetten:'De compag-
nie vrywillige jagers te paard, alle jongelieden van de
voornaamste huizen dezer residentie [Den Haag] ...
zyn heden alhier terug gekeert...[en werden]... door
duizenden ingezetenen vergezeld en onder het ge-
roep van leve den koning naar binnen begeleid''¢ De

' D.H. Couvee, G. Pikkemaat, 1813-1815 Ons koninkrijk geboren (Alphen aan de Rijn 1963) 135-138. Zie ook J. Scheltema, De laatste veldtogt

van Napoleon Buonaparte (Amsterdam 1816) 213-16.

'3 Koninklijk Besluit 8 juli, 1815. In J. Scheltema, De laatste veldtogt, 118-124.
" W.E.A. Wiipperman, De vorming van het Nederlandsche leger (Breda 1900) 174.

15N, Vels Heijn, Waterloo, 142-144.
'S Dagblad van Zuid-Holland en s Gravenhage, 30 oktober 1865.




























































































































