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Verantwoording omslagfoto’s en -illustraties

Vooromslag

Een P-38 gevechtsvliegtuig met op de voorgrond een
piloot die arriveert in een buitgemaakt Duits voertuig,
Frankrijk, 1944.

Foto: Frank Scherschel, Time & Life Pictures/Getty Images

Vooromslag binnenzijde

Het historiestuk ‘De slag bij Waterloo, met op de voor-
grond links de prins van Oranje die wordt weggedra-
gen. Schilderij van Jan Willem Pieneman (1779-1853).
Rijksmuseum, Amsterdam

Achteromslag

‘Op de korrel! De opleiding tot vliegtuig-mitrailleur-
schutter in Engeland. V.l.n.r. de militairen Den Ouden,
Kuiper, Klaassen.

Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag

Achteromslag, binnenzijde

Boven

Maarschalk Ney tijdens de slag bij Waterloo zoals af-
gebeeld op het panorama van Waterloo van Louis Du-
moulin uit 1912,

Foto: Erwin Muilwijk

Onder

De prins van Oranje nadat hij net getroffen was. Ge-
kleurde gravure van Willem van Senus (1773-1851)
naar Joseph Denis Odevaere (circa 1775-1830).
Nationaal Militair Museum, Soesterberg
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Een vereniging wordt gevormd door een verzameling
leden en bij onze militair-historische vereniging is dat
niet anders. Het is daarom onvermijdelijk dat er over
die leden soms droevig en soms verheugend nieuws
is te melden. Onlangs bereikte ons het verdrietige be-
richt dat oud-bestuurslid Karel Nicolaas op 83-jarige
leeftijd is overleden. Elders in dit blad wijdt oud-voor-
zitter Jan Nuis een In Memoriam aan dit markante ver-
enigingslid. Namens de vereniging wens ik de nabe-
staanden en dierbaren de kracht toe dit grote verlies
te kunnen dragen.

Behalve dit droevige nieuws was er gelukkig ook
goed nieuws: Willem Plink, eveneens een van onze
opmerkelijke oud-bestuursleden, beleefde op 23 april
een heugelijke dag, toen hem in het kader van de
festiviteiten rond de viering van 200 jaar Koninklijke

Landmacht de bijzondere eer te beurt viel om titu-
lair te worden bevorderd tot luitenant-kolonel. Zijn
bevordering, vanzelfsprekend vastgelegd bij Konink-
lijk Besluit, geschiedde voor het front van de troep.
Een buitengewoon zeldzame gebeurtenis, te meer
daar de betrokkene ‘s Konings wapenrok al meer dan
twintig jaar geleden heeft afgelegd! De bevordering
was een bijzondere blijk van erkenning voor Willem
Plinks grote verdiensten voor de traditiebeleving in
de krijgsmacht. Namens het bestuur en de rest van
de vereniging wens ik de kersverse overste van harte
proficiat!

Drs. Rolf de Winter,

Voorzitter.

De redactie mag zich verheugen in een toenemende
hoeveelheid kopij, dat mag ook weleens gezegd wor-
den. In dit nummer treft u daarom vijf in plaats van
vier artikelen aan. Het gevolg is wel dat wij de rubriek
literatuursignaleringen tijdelijk hebben moeten laten
vervallen. Maar in plaats daarvoor krijgt u weer twee
recensies van interessante nieuwe uitgaven, waar-
onder een van ons bestuurslid Wim Adriaansen.

Op het omslag van dit nummer treft u een fraaie
kleurenopname aan van het vanwege zijn foto’s be-
faamde Time Life Magazine, waarop te zien is hoe een
Amerikaanse piloot in een buitgemaakt Duits voer-
tuig naar zijn toestel rijdt. De foto dateert van kort na
D-Day. Door de vele herdenkingen die dit jaar reeds
plaatsvonden en nog zullen plaatsvinden, zouden we
bijna vergeten dat het op 6 juni aanstaande (inmid-
dels) ook 70 jaar geleden is dat met D-Day de invasie
in Normandié van start ging. Dankzij Kees Leebeek
kunnen we hier nog eens stilstaan bij dit belangrijke
militair-historische feit, in het bijzonder bij een Neder-
landse bijdrage.

Verder treft u in dit nummer vier andere gedegen ar-
tikelen aan die stuk voor stuk lezenswaardig zijn, te
weten twee met betrekking tot ‘Waterloo, een over
de wapenkeuze van Engelandvaarders en een over
het tragisch lot van Nederlandse krijgsgevangenen
tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ondertussen werken wij hard aan het reeds meer-
malen aangekondigde themanummer over de Eerste
Wereldoorlog. Inmiddels is de kopij hiervoor rond.
Medio september kunt u een interessant nummer van
Mars et Historia tegemoet zien over de Grote Oorlog in
relatie tot Nederland!

De opmerking waarmee ik opende neemt niet weg dat
kopij door de redactie steeds op prijs wordt gesteld.

Wij wensen u veel leesplezier en alvast een prettige va-
kantie toe.

Dr. Louis Ph. Sloos,

Hoofdredacteur.




Het bestuur moet u helaas mededelen, dat C.B.
(Karel) Nicolas op 17 april 2014 op 83-jarige leef-
tijd is overleden.

Karel Nicolas, specialist in de geschiedenis van het
Korps Mariniers, was bestuurslid van onze Vereni-
ging vanaf het voorjaar van 1981 tot november
1996. Ter gelegenheid van zijn aftreden als be-
stuurslid ontving hij een aquarel door Peter J. de
Haas, voorstellende een kolonel der mariniers (met
snor!) in het door Frans Smits sr. ontworpen gala-
tenue.

De belangstelling van Karel Nicolas voor, maar
vooral zijn kennis van de militaire historie, meer
speciaal de geschiedenis van het Korps Mariniers,
blijkt uit zijn vele publicaties. Deze verschenen niet
alleen in Mars et Historia, maar ook in vele andere
periodieken. Hij was de auteur van de bij speci-
ale gelegenheden uitgegeven brochures van het
Mariniersmuseum en stelde onder meer De Mari-
niersbrigade te kiek (1986) samen, dat bestaat uit
honderden foto’s. Maar vooral moet worden ge-
noemd zijn magnum opus De marinier en zijn uni-
form (2006), tot stand gekomen met medewerking
van J.W.van Borselen. Dit rijk geillustreerde boek is
inmiddels een standaardwerk over de uniformen
en de tenues bij het Korps Mariniers door de eeu-
wen heen.

Ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van het
Korps Mariniers werd in 1965 in het Schielandshuis
te Rotterdam de tentoonstelling ‘Mariniers 1665-
1965’ georganiseerd, waaraan, naast onder ande-
ren Frans Smits sr., ook Karel Nicolas meewerkte.
De belangstelling voor deze en volgende tentoon-
stellingen over het Korps leidde ertoe, dat de mu-
seumverzameling van het Korps Mariniers van de
Van Ghentkazerne verhuisde naar het Hulstkamp-
gebouw op het Noordereiland in Rotterdam. Dit
nieuwe Mariniersmuseum werd in korte tijd gere-
aliseerd door Karel Nicolas en enkele anderen. On-
der zijn leiding, hij werd directeur, groeide de col-
lectie zodanig, dat het Hulstkampgebouw te krap
werd en het Mariniersmuseum verhuisde naar de
huidige locatie aan de Wijnhaven.

Karel was, niet te vergeten bij dit alles, officier der
mariniers, met functies als waarnemer voor de Ver-

enigde Naties en pr-officier (onder andere tijdens
de treinkaping bij De Punt in 1977). En uiteraard
deed hij ook dienst overzee. Tijdens zijn verblijf
in Nederlands Nieuw-Guinea begeleidde hij met
een detachement mariniers de wetenschappelijke
expeditie naar het Sterrengebergte, een laatste
‘witte plek’ Hij ontving daarvoor de Zilveren Ere-
penning voor Verdiensten jegens Openbare Ver-
zamelingen. Hij beéindigde zijn militaire carriere
als luitenant-kolonel der mariniers.

Na zijn pensionering bekroonde Karel zijn be-
langstelling voor geschiedenis met een studie ge-
schiedenis aan de Universiteit Leiden, waar hij met
goed gevolg het doctoraal examen geschiedenis
aflegde.

De uitgebreide privéverzameling die Karel bij el-
kaar bracht over het Korps Mariniers is inmiddels
ondergebracht bij het Mariniersmuseum als de
Collectie-Nicolas.

Karel Nicolas was Officier in de Orde van Oranje-
Nassau.

Namens het Bestuur, J. Nuis, oud-voorzitter van
de Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie




Pierre de Wit en Erwin Muilwijk

Onlangs vond eerstgenoemde auteur een tot op he-
den onbekende order uitgevaardigd door maarschalk
Michel Ney (1769-1815) voor de aanvang van de veld-
slag bij Waterloo op 18 Juni 1815. Een dergelijke ont-
dekking komt dan ook enigszins aan als een donder-
slag bij heldere hemel, wanneer je al twee decennia
lang allerlei Europese archieven hebt bezocht op zoek
naar honderden relevante documenten betreffende
de 1815 campagne en hier alweer ruim vijf jaar over
publiceert.! Ney's onbekende order heeft een groot
belang in de voorbereidingen van Napoleon op de
ochtend van 18 juni 1815 en wij willen die niet ont-
houden aan anderen en geven de primeur dan ook
graag aan Mars et Historia.

De order bevat de volgende tekst, die wij hier weer-
geven in originele transcriptie, gevolgd door een ver-
taling waarin ter verduidelijking enige interpunctie is
toegepast:

‘Les anglais sont massés sur le mont saint jean c'est a
dire en avant de la forest de soignes. Si les pruchiens
battent en retraite arriére de Brux. et Soignes, bor-
nez vous a envoyer mille cavaliers derriére eux et
venez avec vos troupes vous joindre a nous. Si, au
contraire, ils tentent de venir en avant de la forest a
ce mont saint jean, alors faites écran et barrez leur
la route. Ney'

De order zoals deze wordt aangeboden op de website van
het antiquariaat Russborough.

‘De Engelsen zijn verzameld op de Mont Saint Jean,
dat wil zeggen voor het Sonién Bos. Indien de Prui-
sen zich terugtrekken achter Brussel en Soignes,
beperk U dan tot het achter hen aan sturen van dui-
zend cavaleristen en sluit U met uw troepen bij ons
aan. Indien zij echter proberen voér het bos bij deze
Mont Saint Jean te komen, vorm dan een scherm en
versper hen de weg. Ney’

Herkomst en authenticiteit

Gevat in een lijstje werd de order (samen met kopieén
van een onbeduidend portret en kaart) enkele maan-
den geleden (online) aangeboden door het Canadese
antiquariaat Lord Russborough’s Annex. Bij navraag
bleken de nazaten van maarschalk Ney het object in-
middels te hebben aangeschaft. Verder bleek dat het
sinds 1815 allereerst in bezit was geweest van een aide-
de-camp van maarschalk Ney en vervolgens in handen
kwam van een naar Canada geémigreerde Fransman.
In 1980 werd het aangekocht uit diens nagelaten pa-
pieren door een handelaar in manuscripten uit Toronto,
genaamd Marskell & Son. Tussen 1982 en 2011 was het
in privé bezit bij een verzamelaar, die het document
uiteindelijk verkocht aan Russborough’s antiquariaat.2

Helaas kon Russborough ons niet helpen aan een
betere afbeelding van de order en hebben we met
wat kleine computer trucs uiteindelijk toch de tekst
kunnen transcriberen en deze bij Russborough on-
line laten aanpassen. Verder werd de daar foutief
opgegeven datum, 17 Juni 1815, door Russborough
gecorrigeerd naar 18 Juni 1815. Wat betreft het hand-
schrift is het niet duidelijk of het door Ney zelf is ge-
schreven of dat de tekst door Ney gedicteerd is aan
een aide-de-camp. In elk geval is de handtekening na
vergelijking met andere contemporaine bronnen dui-
delijk die van de maarschalk zelf. Uiteraard blijft dan
een analyse van de inhoud van de order over om vast
te stellen of het hier gaat om een origineel document
of een vervalsing. Om deze reden zullen we de inhoud
nader onderzoeken, waarbij we u als lezer af en toe
in vogelvlucht door enkele historische feiten van de
veldtocht, c.g. veldslag loodsen.

' P.de Wit, The campaign of 1815. A study. Gratis online beschikbaar via: www.waterloo-campaign.nl

2 Weblink antiquariaat Lord Russborough’s Annex: www.russborough.com/omnium_g/manuscripts/ney-waterloo-dispatch.html
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Maarschalk Michel Ney (1769-1815). Ets van Johannes Chris-
tiaan Bendorp (1766-1849).
Rijksmuseum, Amsterdam

Betekenis en achtergrond van de order

De order heeft alles te maken met de kennis waarover
Napoleon beschikte sinds 17 juni over de passage van
een redelijk sterke Pruisische colonne, ter hoogte van
de dorpen Géry en Gentinnes. Vooralsnog leek het er
tijdens de late avond van 17 juni op dat deze colonne
zich via Wavre zou terugtrekken tot achter het Sonién
Bos en/of Brussel om zich daar wellicht te verenigen
met de strijJdmacht van de Hertog van Wellington.
Voor de keizer was het namelijk geenszins duidelijk
of de laatste wel blijvend positie zou innemen op de
hoogtes van Mont St. Jean en daar slag zou willen leve-
ren. Zelfs op de vroege ochtend van 18 juni omstreeks

3 uur verkent een Aide-de-camp van het Grand Quar-
tier Générale nog de stellingen en rapporteert terug
dat Wellington bezig is zich terug te trekken. Het is
dan Luitenant-generaal d’Erlon, commandant van het
Franse 1€ Korps, die snel zijn chef-staf Delcambre naar
het hoofdkwartier van de keizer in de hoeve van Le
Caillou stuurt om het tegendeel te berichten.3 Tussen
4 en 5 uur roept Napoleon dan zijn staf tezamen en
vaardigt net na 5 uur een algemene order uit aan zijn
troepen om de veldslag om 9 uur te beginnen. Op dat
moment is er geen reden om anders te denken over
die Pruisische colonne op zijn rechterflank, welke zo
ver weg is, dat van enige interventie gedurende de
veldslag geen sprake kan zijn. Echter door de ver-
spreiding van de troepen en de hevige regenval die
de wegen en velden in modderpoelen veranderde, is
de opmars der troepen vertraagd en moet het tijdstip
voor het begin van de slag worden uitgesteld.

Tijdstip

De order is geschreven voordat de veldslag aanving,
maar zeker nadat Napoleon rond half acht s ochtends
in zijn hoofdkwartier Le Caillou nogmaals beraad had
gehouden met diverse van zijn generaals over het
aanvalsplan voor die dag. Het is namelijk pas tijdens
dit beraad dat maarschalk Ney die ochtend voor het
eerst weer de keizer ontmoet, na de nacht te heb-
ben doorgebracht in de Chantelet hoeve.* Op dat
moment is er nog niets aan de hand. De order moet
geplaatst worden in de chronologie nadat tegen half
tien 's ochtends de keizer zijn observatiepost inneemt
ter hoogte van Rossomme. Hier ontvangt hij name-
lijk bericht van maarschalk Grouchy verzonden op
de avond van 17 juni te Gembloux, wat er voor zorgt
dat hij om 10 uur een bericht terug laat sturen via de
chef-staf van het Armée du Nord, maarschalk Soult.
Een koerier van Domon'’s cavalerie patrouilles brengt
waarschijnlijk vrijwel gelijktijdig met het arriveren van
het bericht van Grouchy uit Gembloux het bericht
binnen van een Pruisische aanwezigheid ten oosten
van Chapelle Saint Lambert, maar waarvan het doel
en de precieze identiteit onbekend was. De keizer
roept maarschalk Ney bij zich om extra maatregelen
te treffen. Het antwoord aan Grouchy is inmiddels op-
gesteld en wordt rondom 10. 30 uur meegegeven aan
Adjutant-Commandant Zenowicz, één van de vele ai-
des-de-camp van het keizerlijke hoofdkwartier.> Rond
dit tijdstip is ook Ney geinformeerd en verstuurt nu
zijn order aan Lobau.

3 ).B. Drouet d’Erlon, Le Maréchal Drouet, comte d'Erlon: vie militaire ( Parijs 1844) 96-97.
“ 0. Levavasseur, gepubliceerd door Commandant Beslay, son arriére-petit-fils, Souvenirs militaires d'Octave Levavasseur: officier d‘artillerie,

aide-de-camp du Maréchal Ney (1802-1815) (Parijs 1914) 295-296.

> G.Zenowicz, Waterloo. Deposition sur les quatres journées de la campagne de 1815 (Parijs 1848).



Maarschalk Ney tijdens de slag bij Waterloo zoals afgebeeld op het panorama van Waterloo van Louis Dumoulin uit 1912
Foto: Erwin Muilwijk

Aan wie gericht

Hoewel de order niet geadresseerd is, kan met kennis
van zaken over de veldslag en plausibel deductiewerk
vastgesteld worden, dat deze gericht was aan luite-
nant-generaal Georges Mouton, graaf van Lobau (1770-
1838), commandant van het 6¢ Legerkorps. Gedurende
de veldslag manoeuvreerde hij met zijn troepen naar
de Franse rechterflank, op het moment dat het Pruisi-
sche korps van Von Biilow vanuit het Bois de Paris ver-
scheen. Aan Lobau’s troepen waren op dat moment de
twee cavalerie divisies van Domon (1000 man) en Su-
bervie (1400 man) verbonden. Het is om deze redenen
dat volgens ons de order gericht is Lobau.

Duizend cavaleristen

De order spreekt specifiek over 1000 man cavalerie.
Dit wordt verklaard doordat Lobau over de beide bo-
vengenoemde cavalerie divisies beschikte. Die van
Subervie verzorgde tijdens de opmars van de Franse
hoofdmacht op 17 juni patrouilles voor de dekking van
haar rechterflank. Deze werden uitgevoerd in de rich-
ting vanTilly, Strichon, Villers la Ville, en later op die dag

naar de Dyle rivier.% Tijdens deze verkenningen ver-
kregen de patrouilles de informatie dat een Pruisische
macht zich via deze dorpen noordwaarts, in de rich-
ting van Wavre had begeven.” Ook op de ochtend van
18 juni verkenden patrouilles van Franse cavalerie op
een breed front de linkeroever van de Dyle en hiermee
de rechterflank van de hoofdmacht, welke toen inmid-
dels bij Mont Saint Jean stond. Nadat rond half elf via
hen bleek dat Pruisische troepen zich bij Chapelle Saint
Lambert verzamelden, werd Domon’s divisie die och-
tend op de Franse rechterflank geplaatst.8

Lobau’s positie op het slagveld

Zoals uit de order blijkt moest Lobau’s korps zich in
eerste instantie bij de hoofdmacht voegen en dit
heeft dan ook plaatsgevonden. Na aanvankelijk een
positie in deze slagorde te hebben ingenomen, mar-
cheerde het tijdens de hoofdaanval achter het 1€ |e-
gerkorps mee naar voren. Wanneer dit 1€ korps wordt
teruggeslagen zijn het vervolgens de carré’s van Lo-
bau’s korps waar de Britse ruiterij op de heuvelrug net
zuidelijk van de hoeve La Haye Sainte op vast loopt
en waarachter het 1€ korps een veilige haven vindt.2

Rapporten van majoor Von Goeben, gedateerd 17 juni 1815. Gepubliceerd in: O. von Lettow-Vorbeck, Napoleons Untergang Ili (Berlijn

1904) 529-530, Annex 12. De originelen bevonden zich in het Kriegsarchiv te Berlijn onder nummer VI.C.3.II, p. 129-135.

1815 - 10 uur s ochtends.

Archives Nationales, Parijs. Nouv. Acq. 4366, Kopie in het stafregister van de order van Soult aan maarschalk Grouchy, gedateerd 18 juni

8 AF.baron de Bruno, Le 3¢ Régiment de Chasseurs a cheval a Waterloo, in: Sentinelle de I'Armée 135 (1838) 88.

PFJ. Durutte, Mouvemens de la 4¢ division du 1" corps d'armée, le 15 juin jusqu'au 18 au soir, in: La Sentinelle de |/Armée 134 (1838) 77-79.

M.E.J. Janin, Campagne de Waterloo, ou remarques critiques et historiques sur louvrage du général Gourgaud (Parijs 1820) 35. F. Marcq, Des-

cription des campagnes de guerre faites par moi (Parijs 1901) 48. Verslag van Colonel Combes-Brassard. Gepubliceerd in: Souvenirs et cor-

respondance sur la bataille de Waterloo (Parijs 2000) 19-20.




Luitenant-generaal Georges Mouton, graaf van Lobau
(1770-1838). Anonieme prent.
Documentatie auteur

Het is pas later wanneer Blilow’s 4¢ Pruisische Korps
opduikt bij het Bois de Paris, zoals opgenomen in het
scenario beschreven in de order, dat Lobau’s troepen
zich derwaarts begeven, en hen de verdere opmars
versperren.

Commentaar en conclusie

Na het inhoudelijk behandelen van de order, stellen
wij vast dat de order van maarschalk Ney authentiek
is. Voor de authenticiteit van de order pleit verder ook
het feit dat de historiografie over de veldslag vrijwel
geheel geen aandacht heeft besteed aan de vele in-
herente details, die naar voren komen uit dit docu-
ment. Er ligt ons inziens dan ook geen verborgen
agenda ten grondslag aan de jarenlange afwezigheid
van de order. Ware het niet dat deze vondst toevallig
na enkele avonduren op Google zoeken naar andere
gerelateerde zaken werd aangetroffen, dan is het zeer
waarschijnlijk dat met de huidige verkoop van het
antiquariaat Russborough aan de familie van Ney de
order mogelijk nog steeds aan ons onttrokken zou zijn
geweest,'0

Uit de order blijkt overduidelijk dat de Franse staf op
de vroege ochtend van 18 juni op de hoogte was van
de nabijheid van Pruisische troepen en zelfs voorzorg-
maatregelen nam voor een eventuele interventie. Het
is daarbij van belang op te merken dat deze overwe-

gingen door Napoleon en zijn staf gefaseerd plaats-
vonden en gebaseerd waren op binnenkomende in-
formatie voorafgaande aan de veldslag. De order van
Ney staat daarmee in de volgende chronologie:

Rond 9.30 uur of iets eerder: informatie over de aan-
wezigheid van een Pruisische troepenmacht op de
Franse rechterflank komt binnen via Domon’s pa-
trouilles bij het Franse hoofdkwartier (het ging hier
om de voorhoede van Von Builow’s korps)

Rond 9.30 uur: Grouchy's eerste rapport uit Gembloux
komt aan bij Napoleon 10.00-10.30 uur: Soult stuurt
zijn eerste order aan Grouchy

Rond 10.30 uur (dat wil zeggen: na de verzending van
bovengenoemde order): informatie over de aanwe-
zigheid van een Pruisische troepenmacht ten oosten
van Chapelle Saint Lambert komt via Subervie's pa-
trouilles bij het Franse hoofdkwartier binnen (het ging
hier om de voorhoede van Von Biilow’s korps)

10.30 uur of kort erna: Ney stuurt zijn order aan Lobau

12.00 uur: Grouchy's tweede rapport uit Gembloux
bereikt Napoleon

13.00 uur: Soult schrijft zijn tweede order aan Grouchy

Tegen 13.30 uur: met de onderschepping van een
Pruisisch koerier wordt het duidelijk dat de Pruisische
troepenmacht bij Chapelle Saint Lambert het 4€ Prui-
sische korps is dat de intentie heeft Napoleon’s rech-
terflank aan te vallen.

Met deze tot op heden onbekende order van maar-
schalk Ney krijgen we een beter beeld over Napoleons
voorbereidingen van de veldslag in het algemeen en
een genuanceerder beeld over zijn denken aangaande
een eventuele Pruisische interventie. Een beeld waar-
bij duidelijk wordt dat hij wel degelijk over belangrijke
informatie beschikte op de avond van 17 juni, maar
deze veronachtzaamde vanwege zijn opvatting dat na
de slag bij Ligny de Pruisen niet in staat waren om nu
alweer het gevecht aan te gaan. En vanaf het moment
dat de keizer hier wel rekening mee ging houden, dat
hij al ver achter de feiten aan liep, wanneer om 10 uur
de Pruisen niet op mars zijn richting Wavre maar al
vanuit deze plaats sinds dageraad onderweg zijn om
Wellington te gaan ondersteunen.

1%1n 2005 publiceerde E. de Waresquiel zijn Lettres d'un lion. Correspondance inédite du général Mouton, comte de Lobau 1812-1815. Hoewel
de auteur ongeveer 150 brieven en persoonlijke notities van Lobau aan diens vrouw publiceert uit het privé archief van de familie, laat hij

tot overmaat van ramp diens complete verslag over de veldslag van Waterloo vrijwel geheel achterwege.



Dr. Kees Schulten

Inleiding

Door zijn optreden in de slag bij Waterloo heeft de prins
van Oranje, de latere koning Willem Il (1792-1849), die-
pe indruk op zijn tijdgenoten gemaakt. Het bleef niet
bij de erenaam 'held van Waterloo.

Het dankbare vaderland schonk hem het domein met
jachtslot in Soestdijk en in Soestdijk werd een gedenk-
zuil opgericht 'ter bijzondere vereering van den moed,
in de hardnekkige verdediging der positie bij Quatre-
Bras.! In Brussel kreeg hij een paleis en het jachtpavil-
joen in Ter Vuren. Dat hem de Militaire Willems-Orde
voor moed, beleid en trouw werd toegekend, was van-
zelfsprekend. Op het slagveld zelf, bij de plaats waar hij
gewond werd, vond in 1826 de inwijding plaats van het
grootste monument dat Waterloo kent: de heuvel met
daarop de Leeuw. De vermaarde historieschilder Jan
Willem Pieneman (1779-1853) bracht in 1824 het histo-
risch gebeuren 'De Prins van Oranje, gewond in de slag
bij Waterloo’ kleurrijk in beeld. Volgens de Tijdingen uit
verscheyde quartieren (Amsterdam 24 juni 1815) had
Europa, in de eerste plaats aan God, maar vervolgens
aan Wellington, Bliicher en de prins van Oranje de over-
winning bij Waterloo te danken.?

De dichter Hendrik Tollens (1780-1856) liet zich even-
min onbetuigd:

‘Als Wellington en Bliichers moed
Het Fransch gedrogt doet vallen,
Dan tintelt mij van vreugd het bloed
Om 't handgewring der Gallen.
Maar als Oranje 't ondier stuit,

Dan gil ik mijn verrukking uit!

Op Sint Helena roemde niemand minder dan Napoleon
de grote verdiensten van de prins:

‘Le prince d’'Orange a fait preuve, dans cette jour-
née, qu'il a le coup d'oeil et le génie de la guerre. Tout
I'honneur de cette campagne lui appartient; sans
lui, 'armée anglaise était anéantie sans avoir livré
bataille...

! Koninklijk Besluit van 8 juli 1815.
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(De prins van Oranje wist hoe hij oorlog moest voeren
en had er een buitengewoon talent voor. Alle eer in
deze veldtocht komt aan hem toe. Zonder hem zou
het Engelse leger vernietigd zijn zonder een veldslag
te hebben geleverd).

Meende de keizer dit? Of was het een kunstgreep om
het onvermogen van zijn eigen generaals te accentu-
eren? Bij zijn oordeelsvorming is de keizer ongetwij-
feld beinvioed door de eigentijdse beeldvorming. Op
Sint Helena kreeg hij namelijk allerlei publicaties over
de slag bij Waterloo toegestuurd. En in een aantal van
die publicaties werd de prins de hemel in geprezen.
De verwonding die de prins op het einde van de slag
opliep, versterkte zijn status als held. In vele prenten
werd dit gebeuren in beeld gebracht.

Zo ontstond het beeld van de onverschrokken en be-
leidvolle held. Latere historici leverden hun bijdrage tot
het instandhouden van deze luisterijke beeldvorming.
E. van Lében Sels schreef in 1842: ‘Dat zelfde uitste-
kende beleid, dat de Oranjevorst twee dagen vroeger
te Quatre-Bras als legerhoofd had betoond, betoonde
hij hier te Waterloo als onderbevelhebber. Toen hij die
vreesselijke ruitermassa - in kracht een koperen muur,
in snelheid een stormwind gelijk, - daar zag naderen,
nam Oranje dadelijk de geschiktste maatregelen, om
door dien schok zijne slaglinie niet te zien verbrijzelen.
De bataillons schaarden zich daar, waar zij het meest
bedreigd waren, in carrés* De Britse auteur William
Siborne kreeg uit Nederland het verwijt dat hij de ver-
richtingen van het Nederlandse leger bij Waterloo in
een verkeerd daglicht had geplaatst. Zo dat waar is,
de prins bleef in ieder geval buiten schot. Over hem
merkte Siborne op: ‘The Prince of Orange, perceiving
the probability of the centre of the Allied line being
forced, unless some great effort were made to check
the ennemy’s advance, ordered the 15t and 29 Nas-
sau battalions of Kruse’s brigade to charge, gallantly
placing himself at their head’?

Het staat vast dat de prins bij die tegenaanval naast
generaal Kruse reed en toen gewond werd. Het is ech-

Wellington was bij Waterloo de bevelhebber van het Brits-Nederlandse leger en Bliicher van het Pruisische leger.
F. de Bas en J. T'Serclaes de Wommersom, La campagne de 1815 aux Pays-Bas | (Brussel 1908-1909) 442-443.
E.van Lében Sels, Bijdragen tot de krijgsgeschiedenis van Napoleon Bonaparte (Den Haage 1842) 119.

W. Siborne, History of the Waterloo Campaign (Londen 1848) 333. Hier wordt de reprint van 1995 gebruikt.










































































































