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Van de voorzitter

Voor u ligt het laatste nummer van de 495t€ jaargang
van ons verenigingsorgaan Mars et Historia. U begrijpt
het, volgend jaar beginnen wij aan onze VIJFTIGSTE
jaargang en beleven wij als militair-historische ver-
eniging het heugelijke feit dat wij een halve eeuw
bestaan. Als een persoon 50 jaar wordt ‘ziet’ hij Abra-
ham (of Sarah) en gaat de viering van de verjaardag
vaak gepaard met speciale rituelen, denk maar aan
de Abraham- of Sarahpop waarmee de jarige wordt
geconfronteerd en de versierde brood- of banketpop,
opgemaakt als oude man compleet met lange baard.
Het bereiken van de leeftijd van 50 jaar wordt ook
vaak geassocieerd met begrippen als (levens)wijsheid
en waardigheid.

Voor de viering van het vijftigjarig bestaan van een mi-
litair-historische vereniging zijn er geen vaste rituelen
of gebruiken voorhanden, maar u kunt ervan uitgaan
dat wij ons gouden jubileum niet ongemerkt zullen
laten passeren. Aansluitend bij de Abraham-traditie
zullen wij inzetten op een waardige viering van ons
jubileumjaar met veel militair-historische wijsheden.
Natuurlijk wordt u via Mars et Historia en onze website
geinformeerd over de plannen en activiteiten.

Het bestuur ‘broedt’ op dit moment op de invulling
van de jubileumagenda. En hoewel de zegswijze luidt
dat je een broedende kip niet moet storen, wil ik wel
een tipje van de sluier oplichten. Het voornemen is
om in het najaar van 2016 - niet al te lang na onze of-
ficiéle verjaardag op 20 augustus - een memorabel ju-
bileumevenement te organiseren op een interessante
militair-historische locatie in Nederland. Wij hopen die
dag een zeer gevarieerd programma te kunnen bie-
den met rondleidingen, presentaties en lezingen over
een keur van boeiende onderwerpen. Het ligt boven-
dien in de bedoeling dat ter gelegenheid van "Vijftig
Jaar Mars et Historia’ een bijzondere jubileumpublica-
tie het licht zal zien, die aan alle leden zal worden uit-
gereikt. Over de opzet, de inhoud, de omvang en het
format van deze publicatie kan ik u nog weinig con-
creets melden. Het eindresultaat zal mede afhankelijk
zijn van de inbreng van auteurs en sponsors.

Wij willen de leden van onze vereniging graag zo veel

mogelijk waar voor hun geld geven en dat doen we al
een aantal jaren zonder contributieverhogingen. Het
leveren van ‘more bang for the buck’ is echter ook af-
hankelijk van de omvang van de onze achterban. Als
voorzitter verneem ik met enige regelmaat dat onze
vereniging bij velen op sympathie mag rekenen. Toch
slagen we er tot op heden nog onvoldoende in om die
sympathie te ‘verzilveren’ in een groeiend ledenbe-
stand. Het komend jubileumjaar biedt bij uitstek een
gelegenheid om onze Mars-gelederen te versterken.
U kunt daar als verenigingslid een belangrijke rol bij
spelen door ‘sympathisanten’ met militair-historische
interesse voor Mars et Historia warm te maken. In het
jubileumjaar moet het mogelijk zijn om geinteres-
seerden over de drempel te helpen en uit te nodigen
om metterdaad lid te worden van onze vereniging. In
uw vrienden- en kennissenkring bevinden zich onge-
twijfeld kandidaat-leden die met (een subtiele vorm
van) mond-tot-mondreclame door u kunnen worden
‘geronseld’voor de goede zaak.

U kent wellicht het gezegde ‘Geen geld, geen Zwitsers;
dat is afgeleid van het Franse ‘Point d’argent, point de
Suisse’ en verwijst naar de Zwitserse huursoldaten die
vanaf de late middeleeuwen door koningen en (kerk)
vorsten werden geworven. Deze Zwitsers stonden be-
kend als voorbeeldige soldaten die trouw waren aan
hun meester, althans zolang zij maar op tijd werden
betaald. Tot op de dag van vandaag huurt (en betaalt)
de paus nog altijd zijn Zwitserse Garde voor de (cere-
moniéle) bewaking van Vaticaanstad. Met deze mili-
tair-historische kennis indachtig roep ik u, mede na-
mens de penningmeester, op uw jaarcontributie tijdig
te voldoen. Zo voorkomen wij in ieder geval dat we
terechtkomen in een situatie van ‘Point d'argent, point
de Mars et Historia'.

Heeft u ideeén over of suggesties voor de invulling en
sponsoring van het komend jubileumjaar, wacht dan
niet te lang en deel ze met het bestuur. Laten we er in
alle opzichte een gedenkwaardig jaar van maken!

Drs. Rolf de Winter,
Voorzitter.



Redactioneel

In dit nummer treft u drie artikelen aan van inmiddels
stuk voor stuk bekende namen, waaronder bijdragen
van een bestuurs- en een redactielid. Gelukkig waren
zij bereid om een stuk te leveren, zodat we u nog voor
kerst uwlijfblad’ kunnen laten bezorgen.

Dankzij Kees Schulten kunnen we dit bijzondere Wa-
terloojaar op een gepaste wijze afsluiten met nog-
maals een publicatie over deze inmiddels legendari-
sche slag. Redactielid en aankomend eindredacteur
Ed Coumans voegt daar nog een recensie aan toe van
een interessant Brits boek over ‘onze’ rol bij Waterloo.
Van de hand van Dirk Starink het slot van diens inte-
ressante tweeluik, dat hij eigenlijk volgend jaar had
willen publiceren, over Schiphol als militair vliegveld,
een voor velen wellicht onbekend aspect van de ge-
schiedenis van de militaire luchtvaart en vooral van
die van Schiphol. Tristan Broos belicht aan de hand
van een bewaard gebleven persoonsensemble, zoals
dat zo mooi heet, de carriére van een Nederlandse
politieagent in voormalig Nederlands-Indié. Aan de
hand van deze petite histoire komen we meer te weten
over de gang die vele Nederlanders in rijksdienst ooit
maakten, wat ze allemaal beleefden, en hoe zij zich
opwerkten. Tot slot van de hand van Martijn Lak een
uitgebreide recensie van het nog uitgebreidere boek
Militairen overzee, een van de jongste publicaties van
het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. En na-
tuurlijk weer een selectie 'nieuwe boeken, waar wel-
licht mooie aanschaf- en leestips tussen zitten voor
‘december.

Over datgene wat u in het volgende nummer en in

Nieuw redactieadres

de overige nummers van 2016 voorgeschoteld krijgt,
moet ik u het antwoord schuldig blijven. Niet alleen
omdat we nog om kopij zitten te springen voor de
nieuwe jaargang - dit is tevens een oproep...! -, maar
ook omdat dit, zoals reeds aangekondigd, de laatste
‘Mars’is die verschijnt met ondergetekende als hoofd-
redacteur. Ik zal vooral de vrijheid missen iets moois
te creéren met de beschikbare middelen, wat telkens
weer een uitdaging was.

Met ingang van het volgende nummer heeft Liesbeth
Brama, ondersteund door Ed Coumans als eindredac-
teur, het van mij overgenomen. Ik wens beiden veel
succes en zal waar nodig op de achtergrond beschik-
baar blijven. Ik ben immers niet weg uit de redactie.
Maar van Liesbeth vernam ik al over veelbelovende
ideeén en Ed Coumans is een ervaren redacteur. Wel-
licht kent u hem van de nieuwsbrief van de voormali-
ge Stichting ‘Vrienden van het Legermuseum’, waar hij
jaren de eindredactie van heeft verzorgd. Verder is Ed
historicus en zeer geinteresseerd in militaire geschie-
denis, actief onderzoeker en publicist, promovendus
en zit hij in de tijdschriftenbranche en schrijft hij vlot.
Wat wil je nog meer?!

Rest mij nog om u namens de gehele redactie fijne
feestdagen en een gezond en gelukkig 2016 toe te
wensen. En veel lees- en kijkplezier natuurlijk!

Dr. Louis Ph. Sloos,
Hoofdredacteur.

Kopij voor Mars et Historia dient voortaan gestuurd te worden naar mevr. drs. Liesbeth Brama, e-mailadres:
Ibrama@hotmail.com. Haar verdere gegevens zijn: Lavendelstraat 52, 2563 PT Den Haag, T 06 450 56 804.

De redactie



De schijnaanval op Hougoumont
tijdens de Slag bij Waterloo (1815).
Beeldvorming en werkelijkheid

Dr. Kees Schulten

Inleiding

Tijdens de Slag bij Waterloo op 18 juni 1815 werd hard
gestreden om het bezit van de kasteelboerderij Hou-
goumont. Dit complex was een belangrijk steunpunt
van veldmaarschalk Arthur Wellesley, hertog van Wel-
lington! en lag 400 meter voor de rechterflank van
zijn verdedigingslinie, bij Mont-Saint-Jean. Dit ge-
hucht lag vier kilometer ten zuiden van Waterloo. Ten
zuiden van de kasteelboerderij lag een bos met een
diepte van 300 meter en een breedte van 250 meter.
Wie vanuit zuidelijke richting kwam kon, door dit bos,
de kasteelboerderij niet zien. In het bos bevonden
zich een bataljon Nassauers in Nederlandse dienst
(sterkte tussen de 600 en 800 man) en 300 Hannove-
raanse scherpschutters. De kasteelboerderij was be-
zet door eenheden van de Britse garde-infanterie.
Om 11.30 uur raakte de divisie van Jérdbme Bona-
parte, broer van de keizer, in gevecht met de troepen
van Wellington die zich in dat bos bevonden. Uit die
confrontatie ontwikkelden zich de gevechten om het
bezit van het bos en de kasteelboerderij van Hougou-
mont. Ondanks alle verwoede pogingen, slaagden de
Fransen er niet in deze positie te veroveren.

In dit artikel wordt geen beschrijving gegeven van de
strijd om Hougoumont. Het beperkte doel ervan is na-
melijk om na te gaan waarom dit gebouw werd aan-
gevallen. Was de aanval op Hougoument een doel-
bewuste schijnaanval van de geniale Napoleon om
Wellington op het verkeerde been te zetten, of liep de
situatie gewoonweg uit de hand?

Het aanvalsbevel van Napoleon

In de morgen van 18 juni 1815 was het voor Napoleon
duidelijk dat het bij Waterloo tot een gewapend tref-
fen met Wellington zou komen.

De uitgangsstelling van Napoleon lag op een afstand
van 1.200 meter van de verdedigingslinie van Wel-

lington. Deze uitgangsstelling was in twee sectoren
verdeeld door de weg van Charleroi naar Brussel. Ten
oosten van die weg stond het legerkorps van divisie-
generaal Jean-Baptiste Drouet d'Erlon en ten westen
het legerkorps van divisiegeneraal Honoré-Charles-
Michel-Joseph Reille, waarvan de divisie van Jérdme
Bonaparte deel uitmaakte

Toen Reille zijn legerkorps omstreeks 11.00 uur voor
de aanval opstelde, kwam de divisie van Jéréme Bon-
aparte zo'n 200 meter ten zuiden van het bos te staan.
Om 11.00 uur gaf Napoleon zijn aanvalsbevel uit. De
beide legerkorpsen zouden langs een breed front
oprukken en het gevecht aangaan, het legerkorps-
Drouet d’Erlon met het linkergedeelte van de verde-
digingslinie van Wellington en het legerkorps-Reille
met het rechtergedeelte. De linkerdivisie van Drouet
d’Erlon, optrekkend langs de weg, was het speerpunt
van de aanval en moest voor het leger van de keizer
de doorbraak forceren. De aanval zou beginnen om
13.00 uur na een inleidende beschieting door de Fran-
se artillerie.

Napoleon dicteerde dit bevel aan zijn chef-staf maar-
schalk Nicolas Jean-de-Dieu Soult, die het op een vel-
letje papier schreef. Deze gaf het door aan maarschalk
Michel Ney die de aanval zou uitvoeren. Ney voegde
de volgende regels toe:‘Le comte d’Erlon comprendra
que c'est par la gauche que l'attaque commencera au
lieu de la droite. Communiquez cette nouvelle dispo-
sition au général en chef Reille!2

Vertaling: ‘Graaf d’Erlon zal begrijpen dat de linkerdivisie
zal beginnen met de aanval en niet de rechter. Laat deze
nieuwe rangschikking weten aan generaal Reille!

Deze toevoeging van Ney heeft bij historici voor de
nodige verwarring gezorgd. De gezaghebbende Mark
Adkin heeft hierover een mening die voor mij moei-
lijk aanvaardbaar is. Hij schreef: ‘As Ney wrote in his
hurried note, there was a change to the original order
shortly after it was issued. Almost certainly it was rela-
ted to Hougoumont. In the Emperor’s first order Reille

! Wellington was de opperbevelhebber van het geallieerde Brits-Duits-Nederlandse leger dat bij Waterloo stond opgesteld.

2 Correspondance de Napoléon ler (Parijs 1869) XXVIII, 292-293.



Napoleon. Schilderij Jacques-Louis David (1748-1825), 1812.
National Gallery of Art, Washington.

would have read that the attack would begin to the
battle starting with the right hand corps (d’Erlon), lea-
ding with his left division. This had been altered to the
battle starting with the left corps (Reille).3

Vertaling: ‘Zoals Ney haastig opschreef was er een ver-
andering van het oorspronkelijke bevel kort nadat het
was uitgevaardigd. In het eerste bevel van de keizer zou
Reille gelezen hebben dat de veldslag zou beginnen met
een aanval van de linkerdivisie van het rechterlegerkorps
(d’Erlon). Dit was veranderd in de aanval van het linker-
legerkorps (Reille).

Volgens mij wilde Ney alleen maar benadrukken dat
de linkerdivisie van Drouet d’Erlon het speerpunt van

3 Mark Adkin, The Waterloo Companion (Londen 2005) 336.

de aanval zou zijn. De vraag is: waarom legde Ney
hierop de nadruk?4 Mijn interpretatie is dat Ney vrees-
de voor een misverstand. Het was wellicht logischer
geweest dat de rechterdivisie van Drouet d’Erlon een
omtrekkende beweging zou hebben uitgevoerd. De
commandant van deze divisie was divisiegeneraal
Pierre-Frangois-Joseph Durutte die hoger in rang was
dan maréchal de camp Joachim Quiot de Passage,
commandant van de linkerdivisie. En volgens het ge-
zegde ‘a tout seigneur tout honneur’zou de hogere in
rang de eer moeten hebben van het openen van de
aanval.’

Waar Adkin ervan uitgaat dat met ‘links’ het leger-
korps-Reille bedoeld wordt, ben ik er vast van over-
tuigd dat het in de toevoeging gaat om de linkerdivi-
sie van het legerkorps-Drouet d’Erlon.

De versteende schijnaanval

In recente publicaties over de Slag bij Waterloo wordt
uiteraard ook aan de strijd om Hougoumont de no-
dige aandacht besteed. En terecht!

Daarbij wordt voortdurend uitgegaan van het gege-
ven dat Napoleon een schijnaanval op Hougoumont
liet uitvoeren om Wellington ertoe te verleiden troe-
pen van zijn linkervleugel naar zijn rechtervlieugel
te verplaatsen. En juist op die linkervleugel zou de
hoofdaanval van Napoleon gericht zijn.

Kortom, een schijnaanval in optima forma. Hierover
had de Britse historicus Andrew Field weinig twijfels:
‘All historians are agreed that the attack was to be a
diversion, perhaps to draw some of Wellington's reser-
ves away from the point of the main French assault’®
Vertaling: ‘Alle historici zijn het erover eens dat de aanval
een schijnaanval moest zijn om de reserves van Welling-
ton weg te trekken van het punt waarop de hoofdaanval
was gericht!

De Belgische historicus Luc de Vos noteerde: ‘Uit Na-
poleons order blijkt niet duidelijk of de aanval van
Reilles 29¢ legerkorps op Hougoumont moest dienen
als afleidingsmanoeuvre zodat de Britten nog meer
krachten naar hun rechtervleugel zouden sturen, of
dat het een manoeuvre was om de Franse linkerflank
te beschermen. De meeste auteurs die over Waterloo
schrijven gaan uit van de eerste hypothese.”

In navolging van Field houden Jurrién de Jong, Ben
Schoenmaker en Jeroen van Zanten het op een schijn-
aanval: ‘Deze afleidingsmanoeuvre, waarmee de divi-
sie van Jérome Bonaparte werd belast, kreeg echter al

* Kees Schulten, Waterloo18 juni 1815, De val van de Adelaar (Zutphen 2015) 242.

> Schulten, Waterloo, 241.

6 Andrew W. Field, Waterloo. The French Perspective (Barnsley 2012) 62.
Luc de Vos e.a., Waterloo. 1815. De val van Napoleon (Leuven 2015) 95.



Wellington. Schilderij Francisco Goya (1746-1828), 1812-
1814.
National Gallery, Londen.

snel een eigen dynamiek:8

Mark Adkin liet zich als volgt uit: 'He (Napoleon) de-
cided to launch a preliminary, limited attack on Hou-
goumont to hopefully draw in some of Wellington’s
reserves before d’Erlon made the main assault.®
Vertaling: ‘Hij (Napoleon) besloot tot een inleidende, be-
perkte aanval op Hougoumont in de hoop sommige re-
servetroepen van Wellington daarheen te trekken voor-
dat d’Erlon de hoofdaanval inzette!

Andrew Roberts gelooft ook heilig in een schijnaan-
val: ‘De Slag bij Waterloo begon rond elf uur, toen de
kanonnen van het legerkorps van Reille het voorberei-
dende werk deden voor de schijnaanval op Hougou-
mont door de divisie van Jéréme, gevolgd door die
van Foy. De aanval op de boerderij mislukte en zou,
naarmate de dag vorderde, steeds meer Franse troe-
pen aanzuigen.'?

In de Franstalige geschiedschrijving krijgt Hougou-
mont uiteraard de nodige aandacht. Jacques Logie

ging uit van een ‘diversion sanglante’ (bloedige schijn-
aanval).!

‘La bataille, aldus Jacques-Olivier Boudon, ‘com-
mence par une manoeuvre de diversion. Napoléon
donne l'ordre au 2€ corps de Reille d'attaquer la ferme
d’Hougoumont, protégée par un bois assez dense.
L'objectif de 'empereur n'est pas la conquéte de cette
position; il souhaite fixer une partie des troupes an-
glaises, afin de concentrer son attaque sur le centre.12
Vertaling: ‘De aanval (aldus Jacques-Olivier Boudon)
begint met een schijnbeweging. Napoleon geeft aan
het 2e legerkorps van Reille het bevel om de boerderij
van Hougoument, afgeschermd door een vrij dicht bos,
aan te vallen. Het doel van de keizer is niet deze positie te
veroveren; hij wil een deel van de Engelse troepen binden
om dan het centrum aan te vallen.

Met schijnaanval bedoelt Boudon kennelijk het binden
van troepen van Wellington op diens rechterflank en
niet om de hertog ertoe te brengen zijn linkerflank te
verzwakkenomazijnrechterflankteversterken.Devraag
is dan of men nog kan spreken van een schijnaanval.
Volgens Boudon zou Napoleon het bevel tot de aanval
op Hougoumont zelf gegeven hebben. Dat vindt ook
Gareth Glover: ‘And so, as the first cannon bellowed
out the commencement of the battle at around 11.30,
Napoleon’s very first action was to order his brother,
Lieutenant General Prince Jerome, to take the com-
plex with his 6t Infantry Division, totalling just over
5,500 men. It was apparently intended as a diversion,
but this was no mere feint!13

Vertaling: ‘En dan, als het eerste kanongebulder om-
streeks 11.30 uur het begin van de veldslag aankondigt,
is de eerste actie van Napoleon aan zijn broer luitenant-
generaal prins Jerome het bevel te geven om het complex
met zijn 6e infanteriedivisie (sterkte circa 5.500 man) in
te nemen. Het was kennelijk bedoeld als een schijnaan-
val, maar het was niet louter een schijnbeweging.

Het gegeven van het binden van Wellington's troepen
op diens rechterflank is ook terug te vinden bij Nico-
laas Vels Heijn: 'De veldslag zou ingeleid worden met
een aanval op Hougoumont, bedoeld als afleidings-
manoeuvre om Wellington in de waan te laten dat de
hoofdstoot gericht zal zijn op zijn westelijke flank op-
dat geen troepen daar vandaan overgebracht zouden
worden naar het punt waar de werkelijke hoofdaanval
zou plaats vinden langs en ten oosten van La Haye-
Sainte!14

8 Jurrién de Jong e.a. Waterloo. 200 jaar strijd (Amsterdam 2015) 154-155.

9 Mark Adkin, The Waterloo Companion (Londen 2005) 336.
19 Andrew Roberts, Napoleon de Grote (Amsterdam 2015) 894,
" Jacques Logie, Waterloo. La campagne de 1815 (Brussel 2003) 87.

12 Jacques-Olivier Boudon, Napoléon et la derniére campagne. Les Cent-Jours. 1815 (Parijs 2015) 257.

'3 Gareth Glover, Waterloo. Myth and Reality (Barnsley 2014) 115.

% N. Vels Heijn, Waterloo. Glorie zonder helden (Amsterdam 1990) 98.



De Slag bij Waterloo met rechts Hougoumont. Anonieme aquatint, een uitgave van Robert Bowyer in Londen, 1816.

Rijksmuseum, Amsterdam.

Historici die geloven in de schijnaanval bevinden zich
in het goede gezelschap van onder meer de Brit Je-
remy Black en de Duitser Johannes Willms.'5

Aan de kennis en kunde van bovengenoemde histo-
rici hoeft men niet te twijfelen, maar dit betekent niet
dat er geen ruimte is voor het stellen van vragen.

Een beeld op lemen voeten?

De voorstanders van de schijnaanval nemen als be-
langrijk bewijs voor hun stelling een bevel waarvan
niets is terug te vinden. Werd het bevel mondeling
doorgegeven? Stond het geschreven op een stukje
papier dat verloren is gegaan? Dat is natuurlijk niet
onmogelijk, maar het opvoeren van een onbekend
bevel mist in feite iedere bewijskracht.

William Siborne ging uit van dat niet-teruggevonden
bevel: The anxiously-looked-for moment had now ar-

rived. The Emperor sent an order to Reille to begin the
battle by an attack upon Hougomont ...'16

Vertaling: ‘Het gevreesde moment gebeurde. De keizer
gaf aan Reille een bevel om de veldslag te beginnen met
een aanval op Hougoumont!

John Keegan onderschreef dit:‘Napoleon chose to at-
tack about eleven o'clock against the Chateau of Hou-
goumont./

Vertaling: ‘Napoleon besloot omstreeks 11.00 uur Hou-
goumont aan te vallen.

Erwin Muilwijk noteerde in 2014: ‘Around 11.30 a.m.
Napoleon must have issued an order to his younger
brother to launch a limited attack against the small
wood in front of Hougoumont. Lieutenant-général
Reille must have been informed of this, as he later ex-
pressed:

The 6t Division descended upon the wood of Hou-
goumont; its 1°" Brigade advanced and wanted to

1> Jeremy Black, The Battle of Waterloo (New York 2010) 99; Johannes Willms, Waterloo. Napoleons letzte Schlacht (Miinchen 2015) 212.

16 W. Siborne, History of the Waterloo Campaign (Londen e.d. 1995) 234.

7 John Keegan, The Face of Battle (New York 1978) 126.



De Nassauers bij Hougoumont. Schilderij Jan Hoynck van Papendrecht (1858-1933). Particulier bezit.
Bron: http://hoynck-van-papendrecht.nl.

overwhelm the farm with the similar name and which
was strengthened, instead of maintaining itself in the
hollow ground behind this wood while in front kee-
ping up a fine line of skirmishers.18

Vertaling: ‘Napoleon moet omstreeks 11.30 uur aan zijn
jongere broer het bevel hebben gegeven tot een beperkte
aanval op het kleine bos véér Hougoumont. Luitenant-
generaal Reille moet hierover zijn geinformeerd, zoals hij
later tot uitdrukking bracht: De 6e divisie daalde af naar
het bos van Hougoumont. De 1e brigade van de divisie
ging voorwaarts en probeerde de boerderij, die dezelf-
de naam had en die versterkt was, te overmeesteren in
plaats van zelf in het lagere terrein achter het bos te blij-
ven met in haar front een scherm van tirailleurs.
Volgens mij is hiermee het bestaan van het bevel niet
bewezen.

Wie uitgaat van een schijnaanval is ervan overtuigd
dat Napoleon op de hoogte was van het bestaan van
de kasteelboerderij Hougoumont. Maar dat impliceert
dat zij die beweren dat de keizer van Hougoumont

18 Erwin Muilwijk, Standing firm at Waterloo (Bleiswijk 2014) 114,

geen notie had, gedwongen zijn de schijnaanval naar
het rijk der fabelen te verwijzen. Met name Bernard
Coppens heeft de overtuiging dat de Fransen niet
wisten dat Hougoumont op hun pad lag en dat de
aanwezigheid van de kasteelboerderij voor hen een
onaangename verrassing was.'? Zoals ik, in 2009 en
in 2015, heb geschreven ben ik het in dit opzicht vol-
ledig eens met Coppens.2 Ik kan dus niet anders dan
het uitsluiten van een schijnaanval.

Was het mogelijk een schijnaanval uit te voeren ge-
let op de ruimte en de tijd? Zoals we weten, aarzelde
Wellington op 15 juni 1815 met het geven van de
marsorders aan zijn troepen omdat hij niet zeker wist
of de Franse opmars naar Brussel via Charleroi of via
Mons liep. De eerste berichten vermeldden weliswaar,
dat de Fransen via Charleroi optrokken, maar, althans
in de visie van Wellington, een opmars uit de richting
Mons was verre van uitgesloten. De aanval op Charle-
roi zou weleens een schijnbeweging kunnen zijn om
hem, Wellington, op het verkeerde been te zetten! Re-

19 Bernard Coppens, Waterloo. Les mensonges (Brussel, Parijs 2009) 163-164.
20 Kees Schulten, Waterloo (18 juin 1815. La double incertitude (Parijs 2009) 251; en Waterloo 18 juni 1815. De val van de Adelaar (Zutphen 2015)

243-244.









































































































