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Vooromslag

‘Save Serbia our ally. Send contributions to Serbian Re-
lief Committee of America. Deze affiche is in 1916 ont-
worpen door Théophile Alexandre Steinlen. In beeld
zie je Servische soldaten en burgers op de vlucht voor
de legers van de Centrale Mogendheden in de winter
van 1915.

Library of Congress, Washington

Binnenzijde vooromslag

De slag bij Trafalgar op 21 oktober 1805 door Juan Val-
lejo.

Wikimedia Commons

Achteromslag

Britse affiche waarop een Chelsea pensioner afscheid
neemt van een soldaat die naar het front in de Eerste
Wereldoorlog vertrekt:‘lk wou dat ik meekon!

Collectie Hans van Lith

Binnenzijde achteromslag

Boven

Franse romantische kaart uit de Eerste Wereldoorlog
die een soldaat bijvoorbeeld aan het thuisfront kon
sturen.

Collectie Hans van Lith

Onder links

Een grafsteen op de militaire begraafplaats Tyne Cot in
Belgié met de woorden: A Soldier of the Great War,
Known Unto God.

Wikimedia Commons

Onder rechts

De slag bij Morgarten 15 november 1315. Een Zwitser-
se militie lokt een Habsburgs ruiterleger in een hinder-
laag. Afbeelding uit de Tschachtlanchronik, omstreeks
1470.

Zentralbibliothek Zirich, Zwitserland
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Van de voorzitter

Dit jaar bestaat onze vereniging vijftig jaar, voorwaar
een mijlpaal om bij stil te staan. De vereniging die in
de eerste decennia nog werd aangeduid als de Neder-
landse Vereniging ter beoefening van de Militaire Histo-
rie heeft in de halve eeuw van haar bestaan een aantal
ontwikkelingen doorgemaakt. Begonnen met enkele
‘getrouwen van het eerste uur’ werd een netwerk op-
gezet van geinteresseerden met een brede belang-
stelling voor de (Vaderlandsche) militaire geschiede-
nis. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw
gebeurde dat nog zonder computers, zonder mobiele
telefoons en zeker nog zonder de nieuwe sociale
media. Contacten werden onderhouden per brief,
briefkaart en als iemand in een wilde bui was met een
volgeschreven ansichtkaart. Ja, er werd ook wel gete-
lefoneerd, maar dat gebeurde mondjesmaat. De‘vaste’
telefoon - vaak nog aan de muur geplaatst in de niet
centraal verwarmde gang - was immers nog vooral
bestemd voor urgente zaken en niet om de hobby uit
te leven. Het verenigingsorgaan Mars et Historia ver-
scheen in onze Griinderjahre op gestencild A4-for-
maat, vanzelfsprekend voor de volle honderd procent
in de no-nonsense kleurencombinatie zwart-wit.

Deze jaren liggen ondertussen ver, heel ver achter ons.
Meegevoerd op de golven der tijd zijn we, aanbeland
in het tweede decennium van de 21e eeuw. Een tijd
waarin de pc, de smartphone, de tablet, het internet
en de sociale media even ingeburgerd lijken te zijn als
een zak fijngesneden ijsbergsla en een doos vrije-uit-
loopeieren bij de supermarkt. Daarnaast heeft ook het
domein van de militaire geschiedenis zich op een bij-
na revolutionaire wijze verbreed, verdiept en gepro-
fessionaliseerd. Vijftig jaar geleden was militaire histo-
rie nog een beperkte niche die goeddeels werd
bevolkt door (oud-)militairen die zich vooral bezighiel-
den met krijgskundige studies naar veldslagen. En
daarnaast een groep bevlogen verzamelaars van on-
derscheidingen, emblemen, uniformen en overige mi-
litaria. Vandaag de dag is de bestudering van militaire
geschiedenis op de Nederlandse universiteiten ‘ge-
woon'’ geworden, inclusief de leerstoelen van (bijzon-
der) hoogleraren. Terwijl flinke aantallen studenten
geboeid colleges militaire geschiedenis volgen, is het
vakgebied, zoals gezegd, enorm verbreed. Naast de
blijvende aandacht voor het authentieke ‘handwerk’
wordt het krijgsbedrijf tegenwoordig steeds meer on-
derzocht vanuit verschillende invalshoeken, zoals de
materiéle, politieke, economische, maatschappelijke
en sociologische om er maar eens een paar willekeurig
te noemen.

Ook wat betreft de ‘minder’ academische belangstel-
ling heeft militaire geschiedenis een hoge vlucht ge-

nomen. Denk maar aan de tallozen die ‘verslaafd’ zijn
geraakt aan het uitpluizen van de eigen militair-ge-
nealogische historie, of de drommen belangstellen-
den die zich overgeven aan ‘slagveldtoerisme, waarbij
een uitstap wordt gemaakt naar een voormalig ge-
vechtsterrein. Boekdelen spreekt ook het adembene-
mende aantal van een half miljoen bezoekers, dat het
Nationaal Militair Museum alleen al in 2015 in Soester-
berg mocht ontvangen.

Het gaat dus goed met de belangstelling voor militaire
geschiedenis en het moet ons deugd doen dat ook
onze vereniging evolueert naar een moderne vorm,
waarin zowel ons tijdschrift als onze website van ‘deze
tijd'zijn. U hebt ongetwijfeld al gemerkt dat onze web-
site, www.marsethistoria.nl, onlangs sterk is ver-
nieuwd (Zo niet: GAAT DAT ZIEN!). Niet alleen heeft
onze site een’nieuwe jas, ook de navigatie is verbeterd
en veel informatie is — heel belangrijk — actueel en ala
carte. Onze webmaster Erwin Muilwijk verdient de op-
rechte complimenten voor de fantastische klus die hij
heeft verricht en het enthousiasme waarmee hij Mars
et Historia op het wereldwijde web in de schijnwerpers
zet. De vernieuwde redactie van ons tijdschrift doet
met ingang van dit jubileumjaar eveneens van zich
spreken. Zoals in de afgelopen jaren wordt ingezet op
een gevarieerd, kwalitatief hoogwaardig en boeiend
militair-historisch blad, dat - en daar ben ik van over-
tuigd - een breder lezerspubliek verdient. Brengt u
Mars et Historia onder de aandacht van niet-leden? At-
tendeer ze er s'il vous plait op dat dit hét jaar bij uitstek
is omin te stappen’bij onze vijftigjarige vereniging.

Drs. Rolf de Winter
Voorzitter



Redactioneel

Met de intrede in dit gouden jaar voor onze vereni-
ging heeft een vernieuwde redactie haar best gedaan
om met het eerste nummer van 2016 goed voor de
dag te komen. Allereerst schrijf ik dit stuk in mijn hoe-
danigheid als uw nieuwe hoofdredacteur. Na zeven
jaar heeft Louis Ph. Sloos het stokje aan mij doorgege-
ven en ik ben trots dat ik dit mooie blad samen met
eindredacteur Ed Coumans en een enthousiaste re-
dactie mag voortzetten. Louis heeft in de afgelopen
jaren ervoor gezorgd dat ons verenigingsblad met een
keur aan militair-historische artikelen een periodiek
van hoog niveau is geworden, waar zowel Mars-leden
als niet-leden graag voor willen schrijven. Louis ver-
dient hiervoor alle lof. Hij heeft het blad binnen de mi-
litair-historische wereld op de kaart gezet en ik ben blij
dat hij als redactielid graag zijn steentje wil blijven bij-
dragen. Naast de overdracht van het hoofd- en eindre-
dacteurschap heeft er nog een wisseling binnen de
redactie plaatsgevonden. Begin dit jaar hebben wij
afscheid genomen van redactielid drs. Pauline Onder-
water. De werkzaamheden voor Mars kon zij helaas
steeds moeilijker combineren met haar dagelijkse be-
zigheden. Vanaf deze plaats wil ik haar bedanken voor
haar waardevolle bijdragen in de afgelopen jaren.
Daarnaast mag de redactie een nieuw lid in haar mid-
den verwelkomen: drs. Corstiaan Prince. Corstiaan is
enthousiast lid van onze vereniging en heeft in het
verleden al diverse artikelen voor ons blad geschre-
ven. Met Corstiaan is de redactie weer op volle sterkte:
wij heten hem dan ook van harte welkom!

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Dat is het spreekwoord
en voor de redactie geldt dit evenzo. In dit jubileum-
jaar willen wij een nieuwe rubriek introduceren: ‘Mars
portretteert’. Onze vereniging is rijk aan leden met uit-
eenlopende verzamelingen en deze rubriek wil deze
kleurrijke leden een podium geven. In dit eerste num-
mer een portret van Hans van Lith die een bijzondere
verzameling kaarten en affiches uit de Eerste Wereld-
oorlog heeft. U leest verderop meer hierover. Het jaar
2016 is één van de memorabele herdenkingsjaren van
de Eerste Wereldoorlog. De Slag om Verdun bijvoor-
beeld is dit jaar honderd jaar geleden. Daarom in dit
eerste nummer veel aandacht voor de Groote Oorlog
met een boeiend artikel over de Servische terugtocht
door Albanié in 1915. De Balkan is een wat onderbe-
licht zijtoneel van de Eerste Wereldoorlog en dit artikel
beoogt daar verandering in te brengen. Daarnaast
treft u in deze Mars ook een artikel aan over de ge-
schiedenis in en rondom het Belgische leper en hoe
deze lieu-de-memoire ervaren wordt door leerlingen
van een middelbare school. Ik kan u verzekeren dat de

visie van een scholier, die nog volop gevormd wordt
door het hedendaagse geschiedenisonderwijs, ook
voor volwassenen een interessant perspectief biedt.
Verder werpt Kees Schulten in zijn artikel ‘Alava, stafof-
ficier van Wellington’een bijzonder licht op een Spaan-
se officier en zijn contacten met de Engelsen en Ne-
derlanders. Dit artikel is een mooie toegift na het
herdenkingsjaar Waterloo. Er blijven ook nog zaken bij
het oude. Zoals u van ons gewend bent, treft u in deze
uitgave een boekrecensie aan van onze eindredacteur
Ed Coumans en onze webmaster Erwin Muilwijk heeft
een enthousiast stuk geschreven over de vernieuwde
website. |k sluit me graag aan bij de woorden van
onze voorzitter dat hij daarvoor een groot compliment
verdient. Tot slot wijs ik u nog op een komende Mars-
activiteit. Op 30 april organiseert de vereniging een
uitstapje naar het kazemattenmuseum te Kornwerder-
zand. Meer informatie daarover vindt u verderop in dit
blad en natuurlijk op onze website.

Rest mij u nog veel leesplezier toe te wensen met dit
eerste nummer!

Drs. Liesbeth Brama
Hoofdredacteur



A B= 1Y A= i - % of 3
L 2 VWV O 1000
i &4 « y %% i

¥y

Dr. Kees Schulten

Inleiding

De Spaanse luitenant-generaal Miguel de Alava y Es-
quivel (1772-1843), die zich in de slag bij Waterloo bij
de staf van Wellington bevond, was een opmerkelijke
persoonlijkheid. In 1805, toen Spanje bondgenoot van
Napoleon was, vocht hij als Spaans marine-officier te-
gen de Britse admiraal Nelson in de slag bij Trafalgar.
Nadat in 1808 Spanje in opstand tegen Napoleon was
gekomen, werd hij Spaans verbindingsofficier in het
Britse expeditieleger onder bevel van Arthur Welles-
ley, later hertog van Wellington', dat in Spanje en Por-
tugal van 1809 tot 1814 de Fransen bestreed. Vervol-
gens werd hij Spaans ambassadeur in het nieuwe
Koninkrijk der Nederlanden en onderscheidde hij zich
bijzonder in de slag bij Waterloo in 1815. Daarna kreeg
hij vooral bekendheid als diplomaat en staatsman.
Over Alava is weinig geschreven. Tenminste tot nu toe.
In 2012 verscheen weliswaar van de hand van Ildefon-
so Arenas de historische roman Alava en Waterloo (Bar-
celona-Buenos Aires 2012), maar voor historisch on-
derzoek is dit boek van een zeer beperkt nut. Dat ligt
anders met de biografie die Gonzalo Serrats Urrecha in
2015 publiceerde met de titel £/ general Alava y Wel-
lington de Trafalgar a Waterloo. La biografia de un hom-
bre discreto (Legardeta 2015). Deze auteur maakte ge-
bruik van het Archivo Arriola-Urrecha, een rijke bron
voor historisch onderzoek naar de geschiedenis van
Miguel de Alava.

In deze bijdrage wordt ingegaan op de bijzondere rol
die hij speelde in de slag bij Waterloo.

Alava als verbindingsofficier in de staf van Welling-
ton en zijn vertrek naar Nederland

In 1808 brak in Spanje een opstand uit tegen Napo-
leon die zijn broer Joseph Bonaparte tot koning van
Spanje had gemaakt. Ter ondersteuning van het
Spaanse leger stuurde Engeland een troepenmacht
die onder bevel stond van Wellington. Alava werd in
1810 als verbindingsofficier geplaatst bij de staf van

Miguel Ricardo de Alava, geportretteerd door William Salter
(gestorven 1875).
National Portrait Gallery

Wellington. Met deze laatste werd hij zeer goed be-
vriend en in de periode 1810-1814 was hij nauw be-
trokken bij de Britse bevelvoering in Spanje en Portu-
gal. In die omstandigheden werkte Alava samen met
de Britse stafofficieren, onder wie kolonel William
Howe De Lancey.’

Toen de prins van Oranje en diens mentor Jean-Victor
de Constant Rebecque zich in 1811 bij Wellington
voegden, maakten zij kennis met de Spanjaard met
wie zij vriendschappelijke betrekkingen aanknoopten.
Met de nederlaag van Napoleon in 1814 en zijn vertrek
naar Elba kwam een einde aan de activiteiten van

" Op 10 mei 1814 kreeg Arthur Wellesley de titel van hertog van Wellington. Uit praktische overwegingen gebruik ik de naam Wellington

ook voor 1814,

* David Miller, Lady De Lancey at Waterloo. A Story of Duty and Devotion (Staplehurst 2000).
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Alava als verbindingsofficier. De Spaanse koning Ferdi-
nand VIl benoemde hem op 29 mei 1814 tot ambassa-
deur bij de Verenigde Nederlanden.? Voordat hij naar
zijn standplaats in Den Haag kon vertrekken, kwam er
een kink in de kabel. Hij werd het slachtoffer van de
valse beschuldiging van majesteitsschennis en kreeg
op 8 oktober in Madrid huisarrest opgelegd. Welling-
ton, inmiddels Brits ambassadeur in Parijs, liet zijn
vriend niet in de steek en bepleitte diens zaak bij de
Spaanse koning Ferdinand VII. Mede daardoor werd
Alava vrijgesproken en werd zijn blazoen gezuiverd.
Hij ging vervolgens naar Parijs waar hij, op weg naar
Nederland, op 19 februari 1815 arriveerde.* Hij miste
daar net zijn goede vriend Wellington, want deze was
inmiddels als Brits gevolmachtigde naar Wenen ver-
trokken om daar het Verenigd Koninkrijk te vertegen-
woordigen op het Congres van Wenen.

Toen het nieuws van de terugkeer van Napoleon in Pa-
rijs op 5 maart bekend werd, reisde Alava snel door
naar Brussel en nam hij daar zijn intrek op nummer 8 in
de Keizerstraat. In Wenen was in februari 1815 beslo-
ten dat Nederland en Belgié verenigd zouden worden
in het Koninkrijk der Nederlanden met als koning de
soeverein-vorst Willem Frederik. Toen de terugkeer
van Napoleon bekend was geworden, riep op 16
maart Willem Frederik zich uit tot koning van het Ver-
enigd Koninkrijk der Nederlanden met Amsterdam en
Brussel als hoofdsteden. De voor Napoleon gevluchte
Franse koning Lodewijk XVIII had zijn heil in Gent ge-
zocht en verbleef dus in het nieuwe koninkrijk.

In Wenen besloten de geallieerde mogendheden de
keizer gewapenderhand te verdrijven door Frankrijk
met grote legers binnen te vallen. Wellington kreeg
het bevel over het te vormen Brits-Nederlandse leger
dat vanuit het noorden naar Parijs zou optrekken. Op 4
april 1815 arriveerde hij in Brussel. Daar trof hij veel of-
ficieren aan die in Portugal en Spanje onder hem had-
den gediend.’ En uiteraard ook Alava.

Op 26 april 1815 schreef de Spaanse eerste minister
Pedro Cevallos namens koning Ferdinand VIl aan Alava
dat hij tevens ambassadeur bij Lodewijk XVIII moest
zijn en dat hij zich als waarnemer moest aansluiten bij
de staf van Wellington om de koning te informeren
over de activiteiten van het geallieerde leger.® Deze
brief zal Alava in de tweede helft van mei ontvangen
hebben.

Alava beperkte zich echter niet tot het waarnemen,
maar op eigen gezag vocht hij mee als stafofficier van

Wellington en ging daarmee in zekere zin buiten zijn
boekje. In zijn verslag van de veldslag aan Cevallos
schreef hij namelijk: ‘lk ging die ochtend naar het le-
ger, hoewel ik daartoe geen opdracht had gekregen,
omdat ik dacht zo Zijne Majesteit het best te kunnen
dienen en tegelijkertijd uitvoering aan uw directieven
te kunnen geven.”

De Spanjaard was overigens niet de enige diplomaat
in de staf van Wellington, zoals blijkt uit diens verslag
van de veldslag aan de Britse minister van Oorlog
Bathurst: ‘Generaal Pozzo di Borgo, generaal baron
Vincent, generaal Miffling en generaal Alava waren
tijdens de slag in het veld en gaven mij alle mogelijke
ondersteuning.® Ook bevond zich bij de staf de Neder-

El general Alava
y Wellington

| de Trafalgar a Waterloo

Gonzalo Serrats Urrecha

Links: portret Wellington door George Dawe (1781-1829).
Rechts portret Alava door George Dawe. Van dit portret be-
staan drie door Dawe in 1818 geschilderde kopieén: een in
het Wellington Museum in Londen, het tweede in de Hermi-
tage in Sint-Petersburg en het derde bevindt zich in een pri-
véverzameling. Zie Serrats 547.

? Serrats 463. Met de Verenigde Nederlanden werd in 1814 de Nederlandse staat bedoeld.

* Serrats 483.

° Kees Schulten, Waterloo 18 juni 1815. De val van de Adelaar (Zutphen 2015) 52,55.

® Serrats 486-487.
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® W. Siborne, History of the Waterloo Campaign (Londen 1995) 583.

Frederick Llewellyn, Waterloo Recollections. Rare first hand accounts, letters, reports & retellings from the Campaign of 1815 (s.l. 2007) 233.



Monument in Vitoria-Gasteiz, gelegen 160 km ten zuidoos-
ten van Santander in Spanje, op de Plaza de la Virgen Blanca
ter herinnering aan de slag bij Vitoria. Deze slag werd door
Wellington op 21 juni 1813 gewonnen en vormde het begin
van de terugtocht van het Franse leger uit Spanje.

Wikimedia Commons

landse vertegenwoordiger generaal-majoor Willem
Frederik van Reede.

Carlo Andrea Pozzo di Borgo en Karl von Vincent wa-
ren in 1814 ambassadeur bij de Franse koning Lode-
wijk XVIII geworden, de een namens Rusland en de
ander namens Qostenrijk. Toen Lodewijk XVIII, na de
terugkomst van Napoleon, een toevlucht in Gent had
gevonden, waren zij hem daarheen gevolgd. Zij ken-
den Wellington die begin 1815 ook ambassadeur in
Frankrijk was geweest. Of zij uit eigen initiatief zich bij
Wellington hadden gevoegd is vooralsnog niet duide-
lijk. De Pruisische generaal-majoor Miiffling was in fei-
te geen diplomaat maar de verbindingsofficier tussen

Wellington en Bliicher, de bevelhebber van het Pruisi-
sche leger in de Nederlanden en als zodanig een be-
langrijke schakel in de bevelvoering van de hertog.

Alava in de slag bij Waterloo

Bij de aankomst van Wellington in Brussel op 4 april
1815 was generaal-majoor Hudson Lowe’ kwartier-
meester-generaal van de Britse en Hannoveraanse
troepen op Nederlands grondgebied. De hertog had
echter weinig vertrouwen in Hudson Lowe en gaf de
voorkeur aan generaal-majoor George Murray die dit
in Spanje en Portugal was geweest. Toen Hudson
Lowe op 25 mei 1815 werd overgeplaatst, was Murray
nog niet beschikbaar om de vrijgekomen functie over
te nemen. Hij bevond zich namelijk in Canada en zou
pas in juli 1815 naar Europa terugkeren.

Als tijdelijke oplossing werd kolonel William Howe De
Lancey tot deputy quartermaster-general aangesteld.
Ook hij had in Spanje en Portugal als stafofficier onder
Wellington gediend, maar miste kennelijk toch de
noodzakelijke kwaliteiten om als kwartiermeester-ge-
neraal naar behoren te functioneren. Dat verklaart de
toevoeging deputy en het uitblijven van zijn bevorde-
ring tot generaal-majoor. Bovendien was De Lancey 36
jaar en het lag voor de hand dat ijzervreters als de Brit-
se generaal Picton, ouder in leeftijd en hoger in rang,
moeilijk het gezag van De Lancey zouden accepteren.
Vermoedelijk heeft Wellington de beslissing om
Hudson Lowe te vervangen eind april-begin mei ge-
nomen. Op dat tijdstip was het niet te verwachten dat
Napoleon op korte termijn het offensief zou openen.
Er was nog een ander probleem. De Lancey bevond
zich in Schotland waar hij op 4 april 1815 getrouwd
was met Magdalene Hall.

De Lancey verzette zich niet tegen het beroep dat op
hem werd gedaan en vertrok naar Brussel waar hij op
25 mei arriveerde, zijn jonge bruid volgde hem daar
op 8 juni.

Toen Napoleon de aanval had geopend, stond Wel-
lington voor het blok voor wat betreft de functie van
zijn kwartiermeester-generaal. Hij versterkte die door
Alava naast De Lancey te plaatsen.

Gonzalo Serrats vermeldt dit aldus' ‘In het begin van
deze laatste veldtocht tegen Napoleon miste Welling-
ton een vertrouwensman als kwartiermeester-gene-

¢ Hudson Lowe werd in 1815 in Sint-Helena de bewaker van Napoleon.

19 Wellington carecia de intendente general de confianza en el comienzo de esta tltima campana contra Napoledn. Murray, su hombre para esos

menesteres, estaba destinado en Canadd por la guerra atin en curso contra los Estados Unidos y Gran Bretana. Rechazado Lowe para suplir su

baja, Wellington nombrd al que habia sido su segundo durante la campana del Sur de Francia, el Coronel De Lancey, si bien éste estaba recién

casado y, como la mayoria, no gozaba la plena y absoluta confianza del Duque de hierro. El tnico que parecia disponer de ella era el general

Alava dada la estrecha colaboracion desarrollada entre ambos durante la Guerra de Independencia espanola. La presencia del espanol al lado

de De Lancey llenaria de garantia la decision del Duque. Serrats 499.



Het groepsportret van deelnemers aan de slag bij Waterloo, voltooid in 1824 door de Nederlandse historieschilder Jan Wil-
lem Pieneman (1779-1853). Als voorstudie maakte Pieneman in 1821 een portret van Alava. Dit portret bevindt zich in het
Wellington Museum in Londen. Wellington staat centraal afgebeeld en rechts naast hem staan generaal-majoor George
Cooke, kolonel Felton Hervey, kolonel Colin Campbell en ook luitenant-generaal Miguel de Alava.

Rijksmuseum, Amsterdam

raal. Murray, voor hem de meest geschikte persoon in
dit soort situaties, was uitgezonden naar Canada van-
wege de oorlog die nog steeds werd gevoerd tussen
de Verenigde Staten en Groot-Brittannié. Toen Lowe
afgewezen was, benoemde Wellington kolonel De
Lancey tot zijn vervanger. De Lancey had de functie
van kwartiermeester-generaal'’ vervuld tijdens het
tweede gedeelte van de veldtocht in Zuid-Frankrijk.
Hij was pas getrouwd en, zoals de meerderheid, ge-
noot hij niet het volledige vertrouwen van de |Jzeren
Hertog. De enige die dat vertrouwen wel scheen te
hebben was generaal Alava, gegeven hun nauwe sa-
menwerking tijdens de Spaanse Onafhankelijkheids-
oorlog. De aanwezigheid van de Spanjaard naast De
Lancey rechtvaardigde de beslissing van Wellington.

Voor de ondercommandanten van Wellington was de
inzet van Alava geen enkel probleem, want de mees-
ten van hen hadden hem in Spanje en Portugal leren

kennen als een zeer kundig stafofficier die het volledi-
ge vertrouwen van Wellington genoot. En Alava, zelf
luitenant-generaal en tien jaar ouder dan De Lancey,
onderhield met hen goede betrekkingen. Hij was dus
de juiste man op de juiste plaats. In de campagne van
1815 plaatste Wellington Alava begin juni als een soort
van officieuze chef-staf naast De Lancey.'? Toen op 15
juni 1815 Alava kolonel De Lancey voor het avond-
maal had uitgenodigd, kon deze laatste dat moeilijk
weigeren. Tijdens die maaltijd werd De Lancey wegge-
roepen om op het hoofdkwartier van Wellington de
marsbevelen gereed te maken en ze te verspreiden.

Alava ging met hem mee en was aldus nauw betrok-
ken bij die cruciale bevelsuitgifte.”* Tijdens de veldslag
bij Waterloo op 18 juni was Alava voortdurend in de
onmiddellijke nabijheid van Wellington en speelde
een zeer belangrijke rol in diens bevelvoering. Zo
greep hijin toen het Nassause bataljon in Nederlandse

" In de Spaanse tekst staat 'sequndo’ ( tweede man), maar bedoeld wordt kwartiermeester-generaal.

% Serrats, 499.
'3 Serrats, 500-501.



dienst, onder bevel van kapitein Moritz von Biisgen,
bij de verdediging van het bos van Hougoumont te-
rugweek. Volgens Serrats was Alava zelf hierbij betrok-
ken, maar in zijn verslag aan Cevallos schreef Alava dat
zijn adjudant kapitein Nicolas de Miniussir dit had ge-
daan.' Vermoedelijk was Alava zelf direct betrokken
bij dit gebeuren, maar, zoals in zijn hele levensgeschie-
denis, hield hij zich steeds op de achtergrond.

Later, in 1836, berichtte generaal-majoor August von
Kruse, commandant van het contingent Nassauers,
dat Alava ten onrechte had beweerd dat de Nassauers
bij Hougoumont weggevlucht waren.'

Tot het einde van de gevechten bleef het bataljon van
Blisgen betrokken bij de verdediging van Hougou-
mont.

Volgens de Britse luitenant Henry Leathes bracht Alava
op het einde van de slag onder meer aan de Britse bat-
terij Rijdende Artillerie van Alexander Cavalié Mercer
het nieuws dat de Pruisen de rechterflank van Napo-
leon hadden aangevallen's: ‘Alava was de eerste die
ons vertelde dat de Pruisen in direct contact waren
met de rechtervleugel van het keizerlijke leger!

Dit is een van de voorbeelden van Alava’s activiteiten
als stafofficier van Wellington. Toen de veldslag beé&in-
digd was, ging Wellington naar zijn hoofdkwartier in
Waterloo om de maaltijd met een aantal van zijn staf-
leden te gebruiken. Somber werd zijn stemming toen

'* Serrats 578.

hij merkte dat hun plaatsen leeg bleven, omdat zij of-
wel gesneuveld ofwel gewond waren. De enige aan-
wezige was Miguel de Alava.

Slotopmerkingen

Voor zijn bijdrage aan de overwinning werd Alava on-
der meer onderscheiden met het grootkruis in de Brit-
se ridderorde ‘The most Honourable Order of the Bath’
en met het grootkruis in de Nederlandse Militaire Wil-
lemsorde (MWO). De Nederlandse historieschilder Pie-
neman schilderde zijn portret en gaf hem een plaats
op zijn monumentale schilderij van de slag bij Water-
loo.

In de Waterloo-literatuur wordt hij onvoldoende ver-
meld en in een aantal recente studies schittert zijn
naam zelfs door afwezigheid."”

Hij behoorde tot de vriendenkring van de prins van
Oranje, de “held van Waterloo”. Het is als het ware van-
zelfsprekend dat hij in zijn verslag aan Cevallos de
prins niet vergat: ‘De Prins van Oranje onderscheidde
zich zeer, maar helaas, hoewel zijn wond niet gevaar-
lijk is, zal het leger van zijn belangijke diensten voor
bepaalde tijd verstoken blijven.'®

Meer aandacht voor Alava, lijkt mij geen overdreven
luxe.

' Gareth Glover, The Waterloo Archive. Volume V: German Sources (Barnsley 2013). Tijdens de slag voerde Kruse het bevel over het 1e regi-

ment Nassau. Het bataljon van Biisgen behoorde tot het 2e regiment Nassau.

'® |t was Alava that first intimated to us that the Prussians were in close contact with the right wing of the Imperial Army. Gareth Glover, The Wa-

terloo Archive. Volume I: British Sources (Barnsley 2010) 111.

'” Jeremy Black, The battle of Waterloo (New York 2010), Johan Op de Beeck, Waterloo. De laatste 100 dagen van Napoleon (Antwerpen 2014).

¥ Kees Schulten 248.





























































































