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Verantwoording omslagfoto’s en -illustraties

Vooromslag

Amerikaanse militairen bij een buitgemaakte Me
P.1101-straaljager te Oberammergau, eind april 1945.
Wikemedia commons

Binnenzijde vooromslag

Het schilderij De Stier van Paulus Potter (1625-1654)
maakte jarenlang deel uit van het Schilderijenkabinet
van stadhouder Willem V. Totdat het in 1795 door Fran-
se troepen in beslag werd genomen. De Stier hing ver-
volgens een aantal jaren in het Louvre. Na Napoleons
Waterloo in 1815 haalde Nederland dit en vele andere
kunstwerken terug.

Mauritshuis, Den Haag

Achteromslag

De slag bij Issos. In deze veldslag in 333 v.Chr. versloeg
Alexander de Grote de Perzische koning Darius IIl. Dit
schilderij van Albrecht Altdorfer (1480-1538) uit 1529
nam het Franse leger in 1800 mee uit Miinchen. Napo-
leon hing het later in de badkamer van zijn paleis in St.
Cloud.

Alte Pinakothek, Miinchen

Binnenzijde achteromslag

Boven

Een nagebouwde Messerschmitt Me 262 tijdens een
vliegshow in 2006.

Wikimedia commons

Onder

Een North American F-86 Sabre. Dit gevechtsvliegtuig
dat de Amerikaanse luchtmacht onder andere tijdens
de Koreaanse Oorlog inzette, is gebaseerd op Duitse
technologie ontwikkeld gedurende de Tweede We-
reldoorlog. Foto Paul Maritz.

Wikimedia commons
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Op de dag dat ik dit stukje schrijf, zaterdag 20 augus-
tus 2016, bestaat onze vereniging op de dag af exact
een halve eeuw. Een bereikte mijlpaal die lang niet
voor alle verenigingen een haalbare kaart is gebleken.
De Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie
Mars et Historia passeert — nog altijd marsvaardig en
met rechte rug - opgewekt wél die vijftigjarengrens
en schaart zich daarmee onder de ‘blijvertjes’ in het
Nederlandse verenigingsleven.

De afgelegde mars door de tijd heeft letterlijk en fi-
guurlijk zijn sporen nagelaten. Als vereniging hebben
wij in de afgelopen decennia de gelederen onmisken-
baar zien uitdunnen. Deze “gevechtsverliezen” passen
bij deze ontzuilde, postmoderne tijd, waarin een lid-
maatschap van een vereniging veel minder een van-
zelfsprekendheid is dan in de vorige eeuw. Hoewel
enigszins vergrijsd — en in het geval van uw voorzitter
ook nog eens kalend - is de neergang van ons leden-
bestand succesvol tot staan gebracht. Aan dit succes
liggen mijns inziens drie pijlers ten grondslag. Ten eer-
ste is er natuurlijk ons verenigingsorgaan Mars et His-
toria. Dit is door het uitstekende werk van de redactie
en de boeiende bijdragen van talrijke auteurs erin ge-
slaagd “met zijn tijd” mee te gaan. Bovendien heeft het
zich ontwikkeld tot een tijdschrift dat veel te bieden
heeft voor iedereen met interesse voor de Nederland-
se militaire geschiedenis.

Ten tweede is er onze website www.marsethistoria.nl,
die dankzij de voortdurende zorg van onze webmas-
ter een actueel en relevant platform biedt voor geinte-
resseerden binnen én buiten de vereniging. Die zich
dan ook in een steeds toenemende belangstelling
mag verheugen. Via onze website en in combinatie
met de populaire sociale media (Facebook, Twitter en
LinkedIn) manifesteren wij ons ook voor de generaties
die niet zijn opgegroeid in de tijd van de mechanische
tikmachine, carbonpapier en Tipp-Ex (voor onze jong-
ste lezertjes, dat waren flesjes met handige witte cor-
rectievloeistof, google het maar even).

De derde en belangrijkste pijler in het voortbestaan
van onze vereniging is ons trouwe ledenbestand.
Onze vereniging - en ik ben daar oprecht beretrots op
- telt vele leden die al tientallen jaren lid zijn. Hoe bij-
zonder is het niet dat wij leden hebben bij wie ons
blad Mars et Historia al VIJFTIG jaar door de brieven-
bus wordt geschoven! Alle verenigingsleden, en met
name onze trouwste leden, hebben het mogelijk ge-
maakt dat wij nog immer enthousiast kunnen voort-
marcheren en kunnen doorgaan met het ontdekken
en verkennen van nieuwe horizonten aan het mili-
tair-historische firmament. Om een gezonde toekomst

van onze vereniging te waarborgen, is het noodzake-
lijk dat onze trouwe alte Kdmpfer gezelschap krijgen
van jongere leden. Zij moeten de vereniging “meene-
men” naar het volgende marsdoel: honderd jaar Mars
et Historia, oftewel op naar de volgende vijftig!

Het grote jubileumsymposium “50 jaar Traditie en
Vernieuwing” van vrijdag 16 september op het
Landgoed Bronbeek in Arnhem, vormt een mooi
bewijs dat onze vereniging nog altijd springlevend is.
Ik kom daar graag bij een volgende gelegenheid op
terug. Alle leden van onze vereniging zullen later dit
jaar op een prettige wijze worden geconfronteerd met
de “neerslag” van dit symposium. Als u dit leest is ons
redactieteam namelijk alweer druk doende de
bijdragen van de sprekers op het symposium te
redigeren tot een - ongetwijfeld fraaie, maar zeer
zeker boeiende - jubileumuitgave. Het wordt echt iets
om naar uit zien. Wij zullen dit memorabele gouden
jubileumjaar passend en knallend uitluiden!

Drs. Rolf de Winter
Voorzitter

Bestuursmededeling

Op zaterdag 12 november 2016 vindt de jaar-
vergadering van de Nederlandse Vereniging
voor Militaire Historie plaats. Dit jaar zijn we
te gast bij het Museum Militaire Traditie, Van
Rijckevorselstraat 2 te Driebergen. Noteert u
deze datum alvast in de agenda? Graag tot dan!

Het bestuur



De zomer van 2016 is in een zucht aan ons voorbijge-
gaan. Naast alle Olympische sporten die vanuit Rio de
Janeiro via de media tot ons kwamen, waren het be-
stuur en de redactie op volle sterkte bezig met de
voorbereidingen voor de viering van ons gouden jubi-
leum. Als u dit redactioneel in oktober leest, dan hoop
ik dat we kunnen spreken van een zeer geslaagd jubi-
leumsymposium met een keur aan interessante spre-
kers. In deze tijd van sociale media waar wij via web-
site, Facebook en Twitter onze kennis meer en meer
met elkaar delen, is het ook belangrijk om af en toe bij
elkaar te komen en aandachtig te luisteren naar een
boeiend betoog. Tegelijkertijd is zo'n samenkomst na-
tuurlijk ook een relinie waar volop gelegenheid is om
met elkaar bij te praten. Dit alles in de goede ambian-
ce van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en
Museum Bronbeek te Arnhem.

Naast alle jubileumactiviteiten zal men haast vergeten
dat het normale redactieleven gewoon doorgaat. Voor
u ligt alweer Mars nummer drie. Ook deze keer heeft
de redactie haar best gedaan om voor u een ge-
varieerd en boeiend nummer samen te stellen. Op het
moment van schrijven van dit redactioneel, 17 augus-
tus 2016, viert Indonesié zijn 71-jarige onafhankelijk-
heid. Op deze dag in 1945 las Soekarno de “Proklama-
si” voor waarbij het land zich onafhankelijk van
Nederland verklaarde. Het werd het begin van een vier
jaar durende strijd met de voormalige kolonisator Ne-
derland. In dit nummer hebben wij een artikel van
Wouter van Dijk voor u die de acties van het Neder-
landse leger op Sumatra in de laatste fase van de strijd
in 1948 en 1949 analyseert. Hij buigt zich met name
over de vraag in hoeverre er door Nederlandse militai-
ren gebruikt werd gemaakt van buitensporig geweld.
Een actueel thema dat herhaaldelijk het nieuws domi-
neert. Het andere artikel waarin aandacht is voor het
voormalige Nederlands-Indié, is het tweede en afslui-
tende deel van Anne Tjepkema's bijdrage over de de-
fensie in Nederlands-Indié in 1916. In de serie “Mars
portretteert” in dit nummer aandacht voor oud-be-
stuurslid Willem Plink. Hij vertelt vrijuit over zijn loop-
baan bij Defensie en over zijn passie voor traditiebele-
ving bij de krijgsmacht. Voorts hebben we Kees
Schulten weer kunnen strikken voor een prachtig arti-
kel over een vroege vorm van kunstroof. Op onder-
houdende wijze schetst hij het levensverhaal van Pau-
lus Potters meesterwerk “de Stier”. Een monumentaal
doek dat na de val van de Republiek in 1795 door de
Fransen werd meegenomen naar Parijs en pas na de
nederlaag van Napoleon in 1815 weer terug werd ge-
vorderd. Hoe verliep deze teruggave en kunnen we

hier spreken van een ordinaire kunstroof of een vroe-
ge vorm van kunstbeleid? Het artikel van Kees biedt
een originele kijk op deze geschiedenis. Verder is er in
dit nummer ook aandacht voor het opmerkelijke ver-
leden van een kazerne (nu een NAVO-school) in het
Beierse Oberammergau. In een pakkend stuk schetst
Bert van den Broeke de geschiedenis van de Von Hot-
zendorfkazerne die in de Tweede Wereldoorlog een
geheime ondergrondse vliegtuigfabriek herbergde. In
deze fabriek werd geéxperimenteerd met de bouw
van een geavanceerde straaljager: de Me P.1101. On-
der begeleiding van Willy Messcherschmitt probeerde
een onderzoeksteam in de laatste maanden van de
Tweede Wereldoorlog een prototype straaljager te
ontwikkelen dat de strijd tegen de Amerikanen in het
Duitse voordeel moest beslechten. Het is een artikel
dat ik u van harte kan aanbevelen.

Al met al dus weer een onderhoudend nummer. An-
ders dan u van ons gewend bent, zal er eind dit jaar
geen nummer vier verschijnen. Naast de samenkomst
in Bronbeek heeft het bestuur en de redactie nog een
gouden jubileumcadeau voor u in petto. Alle bijdra-
gen van de sprekers op het symposium zullen aan het
einde van dit jaar gebundeld worden in een rijkelijk
geillustreerd jubileumboek. Samen met andere bijdra-
gen en een impressie van de symposiumdag in Arn-
hem zal dit boek, in plaats van het kerstnummer, eind
december bij u op de deurmat vallen. Maar zover is
het nog niet. Voor de komende herfstdagen wens ik u
met deze Mars alvast veel leesplezier toe!

Drs. Liesbeth Brama
Hoofdredacteur



Dr. Kees Schulten

De Stier. Schilderij uit 1647 door Paulus Potter (1625-1654).
Mauritshuis, Den Haag

Paulus Potter (1625-1654) schilderde het monumenta-
le doek (235,5 bij 339 cm) met de stier in een pastoraal
landschap in 1647.' Het werd in 1749 uit een veiling
aangekocht door stadhouder Willem IV en het hing
van 1774 tot 1795 in het Schilderijenkabinet van stad-
houder Willem V. Dit was gevestigd in een daarvoor
gebouwde zaal aan het Buitenhof naast de Gevangen-
poort in Den Haag.?

Toenin 1794 het Franse leger de Republiek van de Ver-
enigde Nederlanden binnenviel en zich in januari

1795 in de Republiek een omwenteling voltrok, weken
de stadhouder en zijn familie op 18 januari uit naar En-
geland. In Franse ogen was de stadhouder een privé-
persoon die, zoals de Franse émigrés, naar het buiten-
land was uitgeweken en daarmee het recht op zijn
bezittingen verspeeld had.

De kostbare kunstcollectie met onder meer schilderij-
en van Rembrandt, Rubens, Van Dijk en Paulus Potter
werd voor het grootste deel naar Frankrijk overge-
bracht. Daar vond de collectie een plaats in Parijs in

" Amy Walsh, Edwin Huijsen, Ben Broos, Paulus Potter, tekeningen en etsen (Den Haag-Zwolle 1994).

? Deze zaal is in 1977 gerestaureerd en opnieuw in gebruik genomen en heet thans Galerij Prins Willem V.



Portret van stadhouder prins Willem V. Enamel op koper. In
1801 gemaakt door Henry Bone (1755-1834) naar een werk
van John Hoppner (1758-1810).

Koninklijke collectie

het nieuwe nationale museum, gevestigd in het Louv-
re. Wat bleef werd in 1800 opgenomen in de Nationale
Kunst-Galerij in Huis ten Bosch in Den Haag en werd in
1808 overgebracht naar Amsterdam.

Na de slag bij Waterloo, op18 juni 1815, trokken de le-
gers van Wellington en Bllicher naar Parijs en dwon-
gen de Fransen tot het opgeven van de strijd. Toen de
wapenstilstand met Frankrijk was getekend, bleven de
geallieerde troepen nog enige tijd in de Franse hoofd-
stad. Dit gaf een aantal militairen de gelegenheid om
een bezoek aan het Louvre te brengen.?

Een van die bezoekers was de Britse kapitein van de
Royal Horse Artillery Alexander Cavalié Mercer, schrij-
ver van het Journal of the Waterloo Campaign (Londen
1870). In juli 1815 zag hij daar de Stier van Paulus Pot-
ter. Lang zouden de bezoekers van het Louvre niet
kunnen genieten van het befaamde dier, want de ze-
gevierende geallieerden dwongen Frankrijk tot terug-
gave van de kunstwerken die het in de voorgaande

periode in verschillende landen had geconfisqueerd.
Het ging hierbij om 2.065 schilderijen, 130 beelden,
289 bronzen en 2.619 andere kunstwerken.4

Het Franse kunstbeleid in de jaren 1792-1815

De Franse Revolutie, die op 14 juli 1789 uitbrak, maak-
te een einde aan het ancien régime. In 1792 werd het
koninkrijk van Lodewijk XVI omgevormd tot een repu-
bliek. Van 21 september 1792 tot 26 oktober 1795
werd het bewind gevoerd door de Franse Nationale
Conventie. De Conventie besloot dat in Parijs een
groot universeel museum moest komen met de top-
stukken onder de Europese schilderijen. Dit museum
moest als voorbeeld en inspiratiebron dienen voor alle
kunstenaars van welk land dan ook. In aanmerking
kwamen schilderijen uit Franse kerken en kloosters die
door de revolutionairen tot nationaal bezit verklaard
waren. Zo ook de collecties van de Franse koning Lo-
dewijk XVI die van zijn troon vervallen was verklaard
en in 1793 met de guillotine was onthoofd, en tevens
de kunstwerken van de émigrés die Frankrijk hadden
verlaten. De vervolgstap naar landen die binnen de
Franse invloedsfeer lagen, was maar een kleine. De zo-
genaamde Oostenrijkse Nederlanden - het huidige
Belgié - kregen als eerste daarmee te maken. Zij wer-
den in 1794 door Frankrijk veroverd en vervolgens
met Frankrijk verenigd. Hetzelfde gold voor de voor-
malige prins-bisdommen Luik, Trier, Keulen en Mainz.
De consequentie was dat, zoals in Frankrijk was ge-
beurd, kerkelijk bezit onteigend werd en naar Parijs

‘Het inrukken der Fransche Troupen in de Utregtsche Poort!
Tekening uit 1795 door Jacob Cats (1741-1799).
Collectie Stadsarchief Amsterdam

' HetLouvre was een van de koninklijke paleizen in Parijs. In 1792 werd er het centrale museum in gevestigd. Dit kreeg in 1802 de naam van

Musée Napoléon. Toen de keizer in 1814 moest aftreden en koning Lodewijk XVIIl in zijn plaats kwam, werd de naam veranderd in Musée

royal. In dit artikel zal steeds de naam Louvre gebruikt worden.
* Adam Zamoyski. Rites of Peace (Londen 2007) 513.



Napoleon Bonaparte op de brug van Arcole, 17 november
1796. Schilderij uit 1796 van Antoine-Jean Gros (1771-1835).

Paleis van Versailles

opgestuurd. Toen er in 1795 een einde kwam aan de
Nationale Conventie, zette het uit vijf directeuren be-
staande Directoire dit kunstbeleid voort.

Een van die directeuren, Lazare Carnot, gaf in 1796 aan
de jonge generaal Bonaparte voor zijn Italiaanse veld-
tocht de opdracht mee belangrijke kunstwerken in
beslag te nemen en naar Parijs op te sturen. In Italié
behaalde generaal Bonaparte de ene na de andere
overwinning. Hij sloot verdragen en hij liet zijn versla-
gen tegenstanders betalen voor de kosten van de oor-
logvoering. Maar niet alleen dat. Hij eiste ook hun
kunstschatten op.

Na het Directoire kwam het Consulaat (1799-1804)
van drie consuls met als eerste consul Napoleon
Bonaparte, die zich in 1804 zou kronen tot keizer van
de Fransen. Aan dit keizerrijk kwam een definitief ein-
dein 1815.

Generaal Bonaparte handelde dus aanvankelijk con-
form de aanwijzing van Carnot. Eenmaal keizer, brach-
ten Napoleons veldtochten hem roem, en Frankrijk
een verdere uitbreiding van het nationale bezit van
kunstwerken. Het Louvre stroomde vol met onder an-
dere de kunstcollecties van de hertog van Brunswijk

Portret van delegatielid Cornelis Apostool (1762-1844). Kun-
stenaar en directeur van het Koninklijk Museum, het latere
Rijksmuseum. Tekening gemaakt in de periode 1850-1860
naar het geschilderd portret van C.H. Hodges uit 1816.
Collectie Stadsarchief Amsterdam

en de landgraaf van Hessen-Kassel.

Inmiddels had zich een verandering op het gebied van
het kunstbeleid voltrokken. Uitgangspunt van de re-
volutionaire ideologie was geweest het vormen van
een kosmopolitische verzameling ten dienste van de
kunst en het volk. Nu kwam daarbij het zichtbaar ma-
ken van de grootsheid van Frankrijk met natuurlijk Na-
poleon als stralend middelpunt. Als keizer bepaalde
deze zelf wat er met de buitgemaakte kunstwerken
moest gebeuren. In zijn badkamer in het paleis
Saint-Cloud hing het beroemde schilderij van Albrecht
Altdorfer (ca. 1480-1538), voorstellende de slag bij Is-
sos in 333 v.Chr. tussen Alexander de Grote en Darius,
koning der Perzen. Dit schilderij werd in 1800 door de
Fransen uit Miinchen meegenomen naar Parijs. Aan
zijn echtgenote Joséphine de Beauharnais schonk Na-
poleon schilderijen uit de verzameling van de land-
graaf van Hessen-Kassel. Hier was natuurlijk geen
sprake meer van het ideaal dat de Nationale Conven-
tie had voorgestaan.

Voor de ontwikkeling van het Louvre tot toonaange-
vend museum was Dominique-Vivant Denon (1747-
1825) van zeer grote betekenis. In 1802 was hij direc-




teur geworden van het Louvre dat toen het centrale
Musée Napoléon in Parijs was. Met hart en ziel had hij
zich ingezet voor de uitbreiding van de collectie die
van wereldklasse moest zijn. Als voornaamste advi-
seur voor kunstzaken van de keizer, kreeg hij daarvoor
alle kansen. De inmiddels befaamde collectie van het
Louvre werd zijn levenswerk.

Het“bevrijde” Nederland in 1795

De patriotten in 1795 zullen met vreugde en dank-
baarheid jegens de Fransen gezien hebben hoe er ook
in Nederland een einde kwam aan het ancien régime
en hoe het uithangen van Oranjewimpels vervangen
werd door het planten van vrijheidsbomen. De Bataaf-
se Republiek kwam tot stand en sloot op 16 mei 1795
met Frankrijk een ‘aanvallend en verwerend verbond.
In dit Haags Verdrag werd ook afgesproken dat de Ba-
taafse Republiek de onroerende goederen van het
Huis van Oranje in bezit kreeg.

Dat laatste betekende dat Frankrijk mocht beslissen
over het lot van de kunstcollectie van de verdreven
stadhouder. Zoals hierboven vermeld had de Franse
regering besloten de collectie in het Louvre op te ne-
men. Op 19 mei werd begonnen met het inpakken van
de schilderijen. Voor de grote formaten zoals de Stier
van Potter had dit tot gevolg dat zij uit de lijst werden
genomen en opgerold. De afvoer naar Parijs nam een
aanvang op 7 junis

De eerste vrede van Parijs

In 1814 werd Napoleon verslagen en gedwongen naar
Elba te gaan. In het vredesverdrag van 30 mei 1814
tussen de grote mogendheden en Frankrijk werd met
geen woord gerept over de kunstwerken die dat land
zich verworven had ten koste van zijn tegenstanders.
De reden was dat de geallieerde mogendheden zo
min mogelijk problemen wilden hebben met de voor-
malige tegenstander. Op papier beschouwden zij de
persoon van Napoleon als de veroorzaker van zoveel
ellende en niet Frankrijk als natie. Het ging erom de
gevoelens van de Fransen te sparen en de nieuwe
Franse koning Lodewijk XVIII niet op te zadelen met
het eventuele verlies van al die kunstschatten door die

aan de oorspronkelijke eigenaars te moeten terugge-
ven. Van dit politieke opportunisme profiteerde de
sluwe diplomaat Charles-Maurice de Talleyrand die als
Frans vertegenwoordiger aan de onderhandelingsta-
fel een belangrijk aandeel had in de totstandkoming
van de zeer gunstige vredesvoorwaarden. Deson-
danks werden door diverse gedupeerden pogingen
ondernomen hun bezittingen alsnog terug te krijgen.
De stad Antwerpen stuurde in mei 1814 een schrijven
aan koning Lodewijk XVIII met het verzoek tot terug-
gave van de schilderijen uit kerkelijk bezit die in 1794
naar Frankrijk waren overgebracht. De koning rea-
geerde niet op dit verzoek.®

Ook Pruisen zat op het vinkentouw. Het stuurde de
predikant Jean Henry naar Parijs om de teruggave te
regelen van de schilderijen die Napoleon in 1806-1807
in Duitsland in beslag had genomen en naar Parijs had
laten overbrengen.’

Op 8 mei 1814 besloot Lodewijk XVIII alsnog tot het
teruggeven van schilderijen aan Pruisen. Het betrof
wel kunstwerken die niet in het Louvre geéxposeerd
waren. Ook Brunswijk kwam weer in het bezit van een
aantal kunstwerken, maar restitutie op grote schaal
vond niet plaats. Op 4 juni 1814 liet Lodewijk XVIIl aan
zijn volk weten dat kunstwerken en boeken die in het
verleden naar Frankrijk waren overgebracht voortaan
in Frans bezit zouden blijven.?

De teruggave van de kunstwerken in 1815

In 1814 waren de mogendheden dus om pragmati-
sche redenen lankmoedig met de Franse gevoelens
omgegaan, maar na de terugkeer van Napoleon en
diens ondergang in de slag bij Waterloo op 18 juni
1815 stond iedereen op scherp. Met name de Pruisen
onder veldmaarschalk Blicher namen het heft in ei-
gen hand.

Bllicher liet zich vooral leiden door de revanchege-
dachten. Hij herinnerde eraan hoe Pruisen onder het
Franse geweld geleden had. Zijn streven was Napole-
on gevangennemen en hem voor de krijgsraad bren-
gen. Toen de geallieerden in 1815 Parijs binnentrok-
ken, was hij vast van plan om onder meer de Pont
d'léna (Jenabrug) als vergelding op te blazen. De
naam herinnerde immers aan de slag bij Jena, waar in

* Th. H. Lunsingh Scheurleur, ‘De stadhouderlijke verzamelingen; in: 150 jaar Koninklijk Kabinet van Schilderijen, Koninklijke Bibliotheek, Ko-

ninklijk Penningkabinet ('s-Gravenhage 1967) 32. Na de terugkeer in Nederland in 1815 moesten nieuwe lijsten worden vervaardigd. Dit

gebeurde onder verantwoordelijkheid van Johan Steengracht van Oostcapelle (1782-1846), in 1816 directeur van het Koninklijk Kabinet

van Schilderijen, en van de historieschilder Jan Willem Pieneman (1779-1853). Zie Roeland van Eijnden en Adriaan van der Willigen, Ge-
schiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst sedert de helft der XVIil Eeuw (Haarlem 1820) Ill, 473.
® Martinus Stuart, Jaarboeken van het Koninkrijk der Nederlanden, Het Jaar 1815. Tweede Stuk (Amsterdam 1819) 307-325.

" Jean Henry, Journal d'un voyage a Paris en 1814 (Parijs 2001).

musées d'Europe (Parijs 1902) 85.

Charles Saunier, Les conquétes artistiques de la Révolution et de I'Empire. Reprises et abandons des Alliés en 1815, leurs conséquences sur les
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‘Zegepraal der wapenen, gravure van Adriaan Gerrit van Prooijen naar een tekening van Jan Joseph Verellen (1821). Het is
een allegorische afbeelding van de terugkeer in 1815 in Antwerpen van kunstwerken die de Fransen in 1794 in beslag had-
den genomen. In de wolk staat de prins van Oranje, de held van Waterloo, geflankeerd door Bliicher en Wellington.

Rijksmuseum, Amsterdam

1806 Napoleon de Pruisen verpletterend had versla-
gen. Kortom, Frankrijk zou een zware rekening moe-
ten betalen.

Van de hertog van Wellington werd het uiterste ge-
vraagd van zijn kwaliteiten als staatsman en diplomaat
om de wraaklustige Pruisische veldmaarschalk in
toom te houden. Maar anders dan in 1814 kon hij niet
verhinderen dat de Pruisen de door Napoleon in be-
slag genomen goederen terugeisten. Zij drongen het
Louvre binnen en haalden schilderijen afkomstig uit
Duits bezit van de muren.® Dat zette de toon voor an-
deren. De Parijse bevolking was geschokt door deze
‘plundering’ van het Louvre. Er werd zelfs verteld dat
Wellington, in het museum op een ladder staande, de

schilderijen losmaakte en ze aan de Pruisen doorgaf!™®
Talleyrand, in die tijd eerste minister en tevens minis-
ter van Buitenlandse Zaken, was not amused, want
volgens hem was Frankrijk op rechtmatige wijze via
verdragen in het bezit van de schilderijen gekomen en
was er in het vredesverdrag van 1814 geen sprake ge-
weest van teruggave van de kunstwerken.

Frans gespartel

Anders dan in 1814 waren Nederland en Belgié sinds
16 maart 1815 verenigd in het nieuwe Koninkrijk der
Nederlanden. Ook het nieuwe koninkrijk wilde zijn
aan Frankrijk verloren bezittingen terughalen. Wat

% Jacques-Olivier Boudon, Napoléon et la derniére campagne. Les Cent-Jours. 1815 (Parijs 2015) 301-302.

19 Jean-Claude Berchet, Mémoires de la Comtesse de Boigne (Parijs 1971) 348.





























































































